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Demirel Edirne'nin 


CHP'li ilçelerini gezdi 


Demirel, MC 


Hükümetlerini övdü 


e ”Biz borcu bulup buluşturmuşuz. 
Siz de bulun. At binenin, kılıç kuşananın” 


İBRARİM ALTINSAY 
EDİRNE'DEN 
BİLDİRİYOR 

Adalet Partisi Genel 

Başkanı Süleyman Demirel, dün de Edirne' 
de Meriç, Uzunköprü, 
İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde konuştu. AP lideri hükümeti eleştirdiği konuşmalarında, ''Durumu daha kötü yapmak için hükümet olunmaz" 
dedi. Demirel konuşmasında hükümetin gideceğni, yalnızca gitmekle kalmayıp, yaptıklarının ` hesabını vereceğini ileri sürdü, Demirel hükümet için, ''Yalanlarında boğulacaklar'' dedi. Š 

(Devamı Sa.7.Sü,4'de) 


“Beş!..Beş!.. 


İBKAHIM ALVINSAY 

Demirel ikinci gün 
CHP'li ilçeleri dolaştı. 
CHP'nin 1977'de 3500 
fark yaptığı Meriç'te, 
600 fark yaptığı Uzunköprü'de,.1000 fark yap- 


£ Tersane işçileri 


n ÇARŞAMBA. 
all! 
EYLOL 1979 


Kuruluş yih:1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


@ Sovyetler Birliği ile işbirliğinin | propagandasını yapan Şıvancılar ayrılıkçılığı ! 


savunuyor 


—Yurdumuzda devrimci bir gazete çıkıyordu artık. Bizim mücadelemizi, sorunlarımızı yazacak bir gazete... Pekiyi biz ne yapacaktık? Bu gazeteyi biz yaşatacaktık... Bu gazeteyi çıkaranların açtığı kampanyaya dört elle biz 

-~ sarılacaktık. 

” — —AYDINLIK'ın kampanyası aynı zamanda işçileri birbirine kaynaştıran, birbirlerini daha iyi 


tanımalarını sağlayan bir eylem, bir kitle hareketiydi. İşçiler dos- * tunu düşmanını bu mücadelede bir kere daha anladılar. 

—Tütün işçisi Biber Ali: "Doktor boşuna söylememiş, bu mücadeleyi kimse yok edemez, bizden sonra çocuklarımız sürdürecek diye!" 

—İlk kampanyaya inanmayanlar vardı, çünkü işçiler hep kan 


dırılmıştı, vaatler yapmışlar yerine getirmemişlerdi. Aydınlık verdiği sözü yerine getirdi. Bütün halkla birlikte tersane işçilerinin de yüzünü ak çıkardı. 
e 
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BÜTÜN ÜLKELERİN 500 KURUŞ 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Yıvancılar kimdir? 


N am Á — n: 


MSP seçim otobüsü Yüksekova'da taşa tutuldu 


Erbakan, Şıvancıların 


eŞıvancılar “Kahrolsun Sömürgecilik”, “Kahrolsun Homeyni” sloganlarıyla Erbakan'ın konuşmasını engellemeye çalıştılar 


le Ba 


HAMDULLAH YANIK 
BİLDİRİYOR 

Doğu gezisini sürdüren MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Yüksekova'da Şıvancılar isimli Moskova yar:™s: grubun saldırısına uğradı. Erbakan'ın oto» büsünü tuşiayan Şıvancılar, MSP liderinin konuşmasını da engellemeye çalıştılar. Başkale'de de sayıları 15'i geçmeyen Şıvancılar Erbakan'ı konuşturmamak istediler. 

Önceki gün Başkale'ye gelen MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan , ilçede miting alanına girince bir grubun protestolarıyla karşılaştı. 

(Devamı Sa.7.Sü.3'de) 


Türkeş, Alman Nazi partisine işbirliği önermiş 


ANKARA(ÖZEL) Nazi Yarısı arasındaki CHP'nin resmi yayın yazışmanın belgesi yaorganı olan "CHP'den yınlandı. Dergide Al-Haberler" dergisinin son man Yeni Nazi Partisi sayısında MHP Genel lideri Adolp Von Thad-Raşkanı, Alman Yeni den'in Türkeş'e gönder- 


diği cevabi mektup yeralıyor. 

Yeni Nazi Partisi Lideri Thadden, Türkeş'e gönderdiği mektupta iki parti arasında temel ortak ideolojik ilkelerin bulunduğunu yazıyor. 
Türkeş'in Nazi Partisi liderine daha önce gönderdiği mektupta iki parti arasında amaç birliği yapılmasını önerdiği Thadden'in cevabi mektuhundan anlaşılıyor. 'CHP' 
den Haberler" dergisi, 


(Devamı Sü.7,Sü.6'da) 


Dünya çapında 


ünlü bilenle Moskova, darbeyi e memnun'ukla sanalçıyı aye karşıladı 


Sovyet T ki ya ilemi di araki nin öldürüldüğü 


kesinleşti 


DIŞ HABERLER 

SER VİSİ 

Afganistan'da önceki gün Hafızullah Aminin iktidar olmasıyla sonuç- 


Basbalet Godunov'dan 


ilk kampanyayı anlatıyor!.. 


VR 


Tersane işçileri "Daha güncel, daha güçlü AY-DINLIK Kampanyasını"' saz çalıp türkü söyləyerek baslattılar 


p>un6 BAP Odaha güncel daha güçlü Aydınlık © daha güncel daha güçlü Aydınlık © © © © © nijn oyop şosun6 yop 


zetenin çıkartılabilmesi için ise milyonlarca lira gerekiyordu. Bu işe kalkışanların inançları ve halkın fedakarlığına olan güvenlerinden baş- 


(Devamı Sa.7.Sü.9'da) 


Aydınlık nasıl |F çıkartıldı? 


Tarih Eylül 1977, O zamanlar AYDINLIK aylık bir dergi olarak yayınlanıyordu. Ama, günü gününe dünyaya ve tüm ülkeye seslenmek ihtiyacı kapıya gelip dayanmıştı. Günlük bir ga- 


SuyupAy 


Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası 


Apocuların Güneydoğu dağıtımımızı engellemesi ve dağıtım şirketinin şoför ve bayilerinin saldırıya uğraması konusunda açıklama yaptı 


Üç basın örgütü evlet güçlerini öreve çağırdı 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası, Gazetedler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazetemizin Doğu ve Güneydoğu dağıtımının A- 


"Göreve Çağrı" 


Son aylarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, bazı gruplar ve anarşi mihrakları tarafından bir kısım gazetelerin dağıtılmasının ve satılmasının zo: kullanitarak engellenmesi, çeşitli başvurulara rağmen önlenmemiştir. 
Aksine, dağıtım şirketlerine ait kamyonların bu bölgelerde durdurularak gazetelerin yakılmaları ve kamyon şöförlerinin dövülerek tehdit edilmeleri son günlerde büsbütün artmış bu lunuyor. 
Sıkıyönetime ve Basın özgürlüğünün kutsallığını hiç bir zaman dillerinden düşürmeyen bir icra kuvvetinin etkin önlemler alındığına dair sözlerine rağmen, Türk Basınının can damarına uzanmış bu zorbalığın sürüp gitmesi karşısında, 

Türk Basının tümünü temsil eden kuruluşlarımız, Basın özgürlüğünün uğradığı tecavüzleri, kamuoyu önünde telin etmeyi ve ilgili devlet makamlarının bir daha dikkatini çekmeyi 

kararlaştırmışlardır. f 

Basınımızın yurdun en ücra köşelerine 

kadar gazete ulaştırmak için yaptığı 

fedakarlıkların devletin koruyucu eli yerine, zorbalığın kirli ve kanlı ellerine bırakılmayacak kadar değerli olduğu na 

inanıyor ve bu duyguyladır ki, ) bütün devlet güçlerini göreve çağırıyoruz. 


Türkiye Gazeteciler Sendikası 


Türkiye Gazete 
Sahipleri Sendikası 


Gazeteciler 
Cemiyeti 


pocular adı verilen grup tarafından engellenmesi ve dağıtım şirketinin şoför ve bayilerinin saldırı ya uğraması konusunda ortak bir çağrı yayınlayarak, devlet güçlerinin görev yapmasını istediler. 


Uç basın örgütünün temsilcileri olan Bedii Faik. Mustafa Yücel ve Acar Şölen'in imzasıyla yayınlanan bildiride, basın özgürlüğüne yönelik saldırılar kınanıyor ve çeşitli başvurulara rağmen bunların önlenemediği kaydediliyor. 

Gazetemiz, söz konusu saldırılar yüzünden halen Urfa, Mardin ve Siirt" in il merkezleri ve ilçelerinde hiç dağıtılamamak- ta, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli, Malatya, Bingöl ve Bitlis bölgelerinde ise kısmi ve aksamalı olarak dağıtılmaktâdır. 


K.Maraş olayları duruşmasında 


MHP'li avukat, savcının duruşmadan 


atılmasını istedi 


ADANA (ÖZEL) 
K.Maraş Olayları Dutuşmasında sanık vekillerinden MHP Adana 
Merkez İlçe Başkanı Av. 
Adem Eroğlu,iddia makamında yeralan ve dava- nın iddianamesini hazır-Tayan Deniz Hakim Önyüzbaşı Özcan Özkan'ın kendisine hakaret ettiğini, kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek. auruşmadanavınnasını talep etti. 
Savcı Özcan Özkan, 
Av.Adem Eroğlu'nun ya- 
(Devamı sa.7, sü.1'de), 


iran” da ki bakan istifa etti 


TAHRAN(AA) 
İran Savunma Bakanı 
General oTaghiriahi ve Eğitim bakanının sağlık nedenleri ile dün istifa ettiği bildirildi. İran Hükümeti sözcüsü Sadık Tabatabai yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığını geçici olarak General Nucai'nin yürüteceğini bildirdi 


Mühendis ve mimarlar 


37 ilde iş bırakıyor 


Yargıtay Genel Kurulunun 43 yıl önce aldığı 


©TMMUB” nin önerdiği 


tığı İpsala'da, 1500 fark yaptığı Enez ve AP'yi 
8 bin oy geçtiği Keşan' 

(Devamı Sa.7.Sü,8'de) 


Seçmen listeleri askıya çıktı . 


ANKARA (ÖZEL) 
Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve milletvekili ara seçimleri yapılacak illerde, oy kullanacak seçmenleri kapsayan sandık seçmen liste- 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


sonra halefi Koslov ve karısı da ABD'ye sığındı 
2 - Bolşoy Balesi 
Rusya’ ya “Romeo suz dönüyor 


WASHINGCTON 

Sovyet Bolşoy Balesinin iki ünlü sanatçısı daha, kendilerini Moskova'ya götürecek uçağın havalanmasına çok az bir zaman kala Amerikan makamlarına sığındı. Bale topluluğundan Leonid Koslov ve eşi Valentina Koslova yaptıkları açıklamada, Amerika'da kulmal istedikletini bildirdiler. Öte yandan ABD Göçmen Servisi Halkla İlişkiler gö- 


revlisi Verne Jewis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çiftin istedikleri kadar ABD'de kalmalarına izin verileceğini söyledi. 

Koslov, Yuri Godunov'un Amerika'ya sığınmasından sonra, topluluğun repertuarundaki . 
Romeo ve duliet'te ve diğer başlıca eserlerde başrolde onun yerini almıştı. Koslov'un da Ame- 

(Devamı «a.7, su,7'de) 


lanan darbe sırasında, Taraki'nin Oo çarpışmalarda aldığı yaralar sonucu öldüğü bildirildi. 

Kabil'deki resmi devlet kaynaklarına dayanarak haberi veren Amerika'nın Sesi radyosu, Taraki'nin Başkanlık Sarayındaki çatışmalar sırasında ağır şekilde yaralandığını ve dün de Kabil' de bulunan askeri bir hastanede öldüğünü belirtti. 

Aynı radyo, darbe sırasında meydana gelen çarpışmalarda Taraki ile birlikte 50 ila 60 kişinin 


eylemler arasında işyerlerinde oturarak iş yapmama, yemek boykotu ve ıs terketme de bulunuyor 


karara göre 


Salıverilen müebbetlerin yeniden tutuklanması 


ANKARA (ÖZEL) 

TMMOB'nin çağrısı üzerine 
mühendis ve mimarlar bugün 37 
ilde iş bırakıyorlar. Mühendis ve mimarlar -işyerlerini durumuna göre değişik türde eylemler yapacaklar. TMMOB'nin belirlediği ey'emler arasında işyerlerinde işi bırakarak sorunları tartışmak, yemek boykotu ve işyerlerini 


(Devamı s2.7, sü.5'te) 


olanaksız 


ARMAĞAN ANAR 
Yargıtay'ın 3 Haziran 1936 esas sayılı ictihadı birleştirme ka- 


3 Haziran 1936 gün,1935/129 


tarihinde aldığı bir 'ictihadı rarında, "yazılı emirle bozma, birleştirme kararı", salıverilen adalet ve umumi menfaat mülamüebbet hapıs mah' umların ye- hazası ile tesis edildiği cihetle, niden tutuklanmasını imkansız bünun alakalılar aleyhinde tesir hale getir., or Wevamı sa.7, sü.1'de) (Devamı sa.7, sü.3'de)' 


19 Eylül 1979 


Bizim TV'yi, diğer TV'lerle karşılaştırma olanağımız pek yok. Bu yüzden TV'mizin uluslararası plandaki başarı ya da başarısızlık düzeyini iyi bilemiyoruz. Sadece bizim külüstür TV alıcısı, arada-bir Moskova TV'sini yakalıyor. Bazen de Bulgaristan TV'sini. Böylece, TV'mizi yarım-yamalak kantara vurma olanağını elde ediyoruz, 


Hadi lafı uzatmadan merakınızı giderelim: Bizim TV ile Rus ve Bulgar TV'si arasında, konu seçimi açısından, pek bir fark yok gibi. Geçenlerde Moskova TV*sinde, bizde aradasırada bölük-pörçük yayınlanan, bir sirk programının tümünü izledik. 
Moskova TV'sinin kameraları, örneğin bikinili tel cambazlarının, jönklörlerin münasebetsiz yerlerine durmadan zoom yapıp duruyorlardı; yani sık sık yakın plan çekime girişiyorlardı. Sonra yine Moskova TV' sinde, birkaç ay kadar önce, ABD' li ünlü bir pop grubunu izledik. Aslında izlemek istediğimiz pop grubu değildi; Moskova TV'sinin bu gruba ekranlarını kaç saat açacağını merak etmiştik. Tam olarak saat tutmadık ama, kuzey komşumuzun TV'si, birkaç saatlik konseri eksiksiz verdi. 

Kapitalist ülkelerin TV'lerine ilişkin araştırma yapan bilim adamları, TV seyredenlerin cinsel arzularının kamçılandığını saptamışlar. TV izleyicilerinin cinsel arzularını kamçılayan, elbette ki seksi programlar. Buna göre, psikologların tespitinin bir diğer anlamı şu oluyor: Kapitalist yozlaşma, kaçınılmaz olarak, TV ekranlarında da yerini buluyor. Moskova TV'si: buna tipik bir örnek. 
Ustaca kamufle edilen seks programları Moskova TV'sinde önemli bir yer tutuyor. Görebildiğimiz kadarıyla böyle bu. 


Moskova TV'si böyle dâ bizimki farklı mı sanki? "Aşk Gemisi’ 'nden "Disko''ya, "Baretta''ya ve Yeşilçam sokak sinemasının en pespaye örneklerine kadar bir sürü yayın, TV'mizin adeta başlıca' gıdası: Bir de, cemâziyelewvelleri çoğumuza malum kimi "“sanatçı"'ların (o kotardıkları yerli 


«yapımlar var ki, kültürel yozlaşmanın 


.TV'mizdeki ulaştığı boyutları göster- 
'mesi bakımından çok dikkate değer. 
Örnek mi?. Kameranın, "'çaktırma- 


EPA ie 


SİNA ÇILADIR 


an”, İGD yazan duvarları yalayıp geçtiği yerli diziyi hatırlayın; hani şu, başarısız "'köylü romancı"'nın serüvenini.. Hiç bir sanat değeri taşımadığı halde TV'nin beyaz camını 


haftalarca işgal eden diziyi... İlyas'lımilyaslı revizyonist propaganda bantını.. Bu sadece bir örnek. 

Şu, rahatlıkla söylenebilir: En önemli kitle haberleşme aracımız sayılan TV; "ilerici", "demokrat", “solcu'' Ecevit hükümetinin varlığına rağmen, emperyalist ve revizyonist ürünlerin en pespayelerinden bir türlü yakasını kurtaramıyor. Eğer psikologların tespiti gerçeği yansıtıyorsa, bizim TV'miz, kitlelerin kültürel eğitimlerini bir yana bırakalım, olsa olsa cinsel arzuları kamçılayan bir araç olabiliyor; toparlak hesapla, kapitalist-revizyonist bir beyin yıka- ma aracı... 

Ama, yine de çok insafsız olmamak gerek. TV ekranlarımızdan arasıra tutarlı yapıtlar da geçmiyor de-Zil. Örneğin Orhan Kemal'in 72. 
Koğuş'unu alalım. 72. Koğuşu izleyen milyonlarca TV izleyicisi, öyle sanıyoruz, TV ilgililerine, çok seyrek selamlarından birisini daha sarkıttılar. Demek olüyor ki, çeşitli olanaksızlıklara rağmen, seyirci karşısma ağzıyyüzü düzgün ürünlerle çıkabilmek, pek zor değil. Yeter ki emperyalist-revizyonist uşaklık, gözleri karartmasın; yeter ki, ilericiliğin kıstası, laiklik ilkesinde odaklaştırılan sahte Atatürkçülükle revizyonizme bağlanmasın... 

vi De S 

Bize kalırsa, yurtseverlerin sürekli olarak denetlemeleri, eleştirmeleri gereken devlet kurumlarının başında TV 
geliyor. Her gün, yaklaşık olarak 10 
milyon kişiye seslendiği tespit edilen TV'mizin, bir Moskova, bir ABD TV' lerine iyice halat atmaması için hepimize düşen görevler vardır. Kültürel yozlaşmayı pompalayan programlardan, bu programların yapımcılarına kadar her ürün ve her kişi, en geniş kitleler önünde devrimci eleştiriden geçirilmelidir. Beşinci sınıf sanatçı- 


ya, sırf revizyonist eğilimleri yüzün- :? 


den kapı açan TV ilgilileri, en geniş kitleler önünde teşhir. edilmelidir. 
Çünkü bu, ulusal ve sinıfşal müçadelenin bir parçasıdır; hem'de oldukça' önemli bir parçası... 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


re şe 


ÇİZ —ğZm' a YL ÇE 


EĞİTİM SİSTEMİNDE REVİZYONIST 


ON yıllarda özellikle son 7-8 yıl içinde Türkiye'de eğitim sistemi büyük bir karma- ye ve bunalım içindedir. Eğitim sisteminin bugün Türkiye'de bir aşama kaydedemeyişi ve maddi hayatın gereklerine cevap veremeyişinin nedeni hiç 


* şüphesiz ki emperyalizme 


bağımlı yapıdan' kaynaklanır. Bir üst yapı kurumu olan eğitim, ülkenin içinde bulunduğu üretim tarzının bir yansımasıdır. Emperyalizme bağımlı yarı-sömürge, yarıfeodal ekonomik yapının hakim olduğu ülkelerde kültür ve eğitim de emperyalizme bağımlılık gösterir. 

Ama asıl üzerinde duracağımız konu bu değil 
Son yıllarda "Burjuva egitim okunmaz" adı altında bilime indirilen revizyonist tahribatı ve yine revizyönist ideoloji tarafından yozlaştırılan egitim üzerinde duracağız. 


Kurtuluş Savaşı 


yıllarında eğitim 

Kurtuluş savaşı ve onu takip eden yıllarda egitimin işleyişi bugüne nazaran çok iyi durumda idi. 

Hüküm süren feodal kültür ve eğitim kurumları yerine az da olsa uygar dünyanın eğitim sistemi örnek alınmaya, çalışıldı. 
Milli kültür ve eğitim yat, ratma yönünde önemli adımlar atıldı. Eğitim nispeten Osmanlı kültürünün etkisinden kurtarıldı. 
Türkiye'nin dört bir yanında yetersiz olanaklarla okulların açılması için çaba sarfediliyordu. Herkeste bir okuma ve öğrenmearzusu vardı. 

Bu arzu ve istek haklıydı, çünkü yıllarca hüküm süren anlaşılmaz Osmanlı kültürü, halkın sır- 


„tına bir yük gibi binmişti. 


Kurtuluş Savaşı ve onu 


utakip eden -yıllarda,milli 


kültür yaratma yönünde „atilan adımlar halkı sevindirmişti. Bu eğitim ona yabancı gelmiyordu 


Vekillere sesleniyorum 


YINE Mi NUTUK DİNLEYECEĞİZ? 


Bıyıklarımı kesmediğim için tedavim yapılmıyor 


Ben 2,5 aydır Ankara Atatürk Sanatoryumunda yatmaktayım. Servis doktorumuz Abdullah Dikmen bana ve birçok hastalara mezhep ayrımını ön plana alarak bölücülük yapmakta, zorla bıyıklarımızı ve saçlarımızı kestirmek- 


tedir. 


Ben hastaneye geldiğim ilk üç gün, sürekli 


“baskı. uvsulayarak bıyıkları kesmemi söyledi. 


Ben "Hasta adamım, benim bıyıklarımla neden 


uğraşıyorsunuz?” dediğimde yine tekrarladı "Bı 


yıklarını kestireceksin''dedi. Ben kestirmeyince yanıma kontrol için gelmez ilm, çekilmesi gerekirken çektirmedi. . 
Aynı durum birçok hastaya da yapılmaktadır. 

10 gün önce bir hastanın zorla bıyıklarını 


tedavimi Fisstladı, oldu. Fil 


kestirtti. Sürekli bana zıt gitmeye başladı. 


20 gündür bütün hasta arkadaşlara ilaç veril- 
'astanede tedavisiz, otelde yatar gibi Sorduğumuzda "Bakanlık vermi- 


miyor. 
yatmaktayız. 
yor" diyorlar, 


Bir müddet önce beni çıkaracağını söyledi. 
Ben de filmimin çekilmesini söyledim, cevap alamadım. Şimdi çıkışımı vermekte. Fakat ciğerlerimde halen yara var. Durumum iyi değil. 


Mağdur durumdayım. 


Atatürk Sañatoryumunda hasta Musa Boztepe 


Köyümüzün eski adı Şanşah'tır, yeni adı Çatekeadu! Köyümüzün en büyük sorunu su sorunudur. Köyümüzde su yok değil, su çok ama boşa akıp gidiyor. YSE üç seneden beri aynı muhite su veriyor. Kısacası su meselesi yılan hikayesine döndü. Köyümüzün su ihtiyacı bir çeşmeden karşılanıyor. Çeşme köy- den bir km. uzakta. Köyün kadını, kızı içecek suyu karşılamak için gün doğmadan kalkar saat onda, onikide sudan dönerler. Suyumuz değerlendirilmiyor. Birkaç kö- ye yetecek kadar su var, ama bununla da kalmıyor köyümüzün sorunu. 


Bu köyde ve bütün 


çevre köylerde köylülerin _ 


geçim kaynağı fasülye ve nohuttur. Nohudu fasülyeyi ekeriz, alınterimizin karşılığı bu sene de verilecek mi veya bu hükümet bizi düşünür de bir taban fiyatı açıklar mı diye ümitlerimizi her yıl nohudun bir şiniğini (Bir şinik sekiz kilodur) çok ucuza alıp üç misline satanlara kaptırırız. Biz çalışır, biz meydana getiririz tüccarlar bunu fırsat. 
bilerek her yıl vurgun vururlar. Bu yıl da öyle olacak her halde. Köylü malını kaça satacağına karar veremez. Tüccarlar kendileri fiyatı biçip her köyde aynı fiyatı verirler. 
Köylü zaten aç, susuz, mecbur kalır tüccara mallarını verir. Tüccarların oyunlarını bilirler ama mecbur kalırlar. Bu hükümet meydanlarda köylünün yanında olacağım diyordu. Toprak işleyenin su kullananın diyordu. 
Nerede kaldı Ecevit'in sözleri? Söylediklerinin hiç birini yapmadı. Köylünün yanında böyle mi olunur? 


Bir diğer sorunumuz 


kereste meselesi. Bu yıl köylüye kereste vermiyorlar. Bu köyün evleri kereste, taş ve çamurlardan yapılmıştır. Evini sağlam yapmazsan kış günü çok kar yağar, hastalanan olursa- ilçemizde bir doktor yok. Köyümüzde bir sağlık ocağı yok. Sağlık ocağı yapılacak dendi. Demeleriyle kaldı gitti. Hasta olursa birkaç bin lirayı bulman gereklidir, Adana'ya bir onbin liradan aşağı gitmiyor. Sağlık diye bir meselemiz zaten yok. Paran varsa götürürsün, hastanın ölmesi veya kalması allaha kalmış bir şey. 


Birde unutmadan şu okul meselesini anlatayım. Köyümüzde bir okul yaptılar. Okulun çatısı kara kışa karşı çinko olması gerekirken tam tersni yapıp tuğladan yaptılar. Bizim- söylememize rağmen bizi dinlemediler. 
Cevap olarak da "Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı birı 

yarışma açıyor. Bu proje yarışmasında hangi proje tipi kazanıyorsa o tip okullar yapılmaktadır dendi. Bunlár yağmurlu kışa karşı neyin daha fazla dayandığını bilmiyorlar demektir. Bize sorsalar biz daha iyi biliriz. Çünkü biz yaşıyoruz, onlar değil, İsterlerse yaptıkları okula gelip görsünler Kar yağınca tuğlanın nasıl don tutup çatır çatır çatladığını biz onlara gösteririz. 

Ben 27 yıllık CHP delegesiyim. Adım Osman 
Çavuş. Buradaki köylülerin sorunlarını aklımın yettiği kadar, bildiğim kadarıyla yazmaya çalıştım. Vekillere sesleniyorum. Her seçim zamanında yapacağım, edeceğim diye nutuklar atarlardı. Şimdi acaba onların söylediği sözler nerede kaldı. 


Osman Çavuş 


TAHRİBAT 


(1) 


Haydar Uzunyayla 
TIKP Diyarbakır Il yöneticisi e—a 


kendi öz kültürünü ve e ğitimini işliyordu. 

O aonem buna sevinmeyen ve karşı çıkanlar hep gericiler olmuştu. 
Emperyalistlerin isbirlikçileri “Vahdettinler. Olmuştu— Kurtuluş Savaşı, içinde çeşitli zaatlar taşımakla birlikte bir milli kültür yaratıyordu. Yaratılan bu eğitim sistemi burjuva tarzda işlese bile feodal eğitim sistemine karşı savaşılarak elde edilmişti. Bunuyaratmak o kadar kolay oımadı. Usmanlı eğitim sisteminin pislikleri. ve çıkmazı öğrenildi, görüldü günışığına çıkarıldı ve sonunda onu yok etmek için çabalar harcandı. 

Yeni oluşan her üretim tarzı bir önceki üretim tarzına nazaran ilericidir. Bu hayatın dayattığı gerçektir. Gelişme, devamlı ilerleme ve devrimci olma yönündedir, içinde bazı aksaklıklar ve gerileme taşısa bile. Bu anlamda Kurtuluş savaşında yaratılan eğitim Osmanlıların feodal eğitimine göre ilerici ve devrimcidir. Osmanlı eğitim sistemi Arap ve emperyalist ideoloji altında inlerken Kurtuluş Savaşında kazanılan eğitimin ve kültürün milli yönü ağır basıyordu. - 

Kkevizyonızm 


binme düşmandır 

1Y/U yıllarından sonra Türkiye'de önemli ölçüde maceracılık ve anarşizm ortaya çıktı. Bu maceracılık Türkiye devrimine önemli darbeler vurmakla .kalmadı: Eğitim. kurumfarina Ve “eğitime de önemli darbeler vurdu. Revizyonist ideoloji eğitim- de büyük bir yozlaşmanın yol açmasına neden oldu. Eline bir Marksist 


klasik alıp okuyan gençler okuduklarının dışında bilim ve eğitim tanımadılar. Onlara göre okullar burjuva eğitim kurumları idi. Bu ylizden "Burjuva okullarında okunmaz" gerekçesi ile bir çok genç insan okulunu terketmek zorunda kaldı. 
1970 yıllarında ekilen bu 
eğitim ve bilim düşmanlığı politikasının tohumları hâlâ büyük bir ölçüde ve hızla etkisini sürdürüyor. Bugün Türkiye'nin bir çok okuluna bakınız şu manzarayla karşılaşırsınız: Hep bir ağızdan koro şeklinde yükselen sesler: "Burjuva eğitim okummaz, burjuva aers kitaplarını atın yırtınız, sömürgeci eğitime son" vb. gibi şeyler. Bu: ideolojilerin bir sonucu olarak da okullar tahrip ediliyor, pencereler kırılıyor, öğretmenler dövülüyor. Bu eylemlerin hepsi de devrimcilik adına yapılıyor. 

Genç insanların kafaları "Tek Yol Devrim"'gibi keskin sloganlarla dolduruldu mu varılan sonuç doğal olarak bu olur. 
Çünkü bu insan için önemli olan "Tek yoldur" diğer hiç bir yol önemli değildir. Revizyonist ideolojiye göre bilim Che Guevera demektir. Che" 
nin bir kitabını okudular mi yeter, Gerisi onlar için havadır. Veya bilim de eğitim de Mao Zedung'un beş cildinde yazılıdır. Bunlar dışında kitap okumak "Burjuvazi- ye hizmet, devrime ihanettir!" 

Bilim ve eğitim ne 
Marks'la: başladı. ne. dë Mao Zedung'la. Marks proletarya o sideole'isinı yaratabildiyse bunun tek bir nedeni vardır: Var olan burjuva ideolojisini elekten geçirdi ve prole- 


İSTANBUL 


Süreyyapaşa Sanatoryumunda yeni bir direniş olursa 


şaşırmayın 


2 Ağustos 1979 tarihinde Süreyyapaşa Sanatoryumunda hastalar hastanedeki yolsuzluğa ve yemeklerin kötülüğüne karşı direnişe geçmişti. Bu direniş sonucu 20'nin üzerinde hasta taburcu olduğu gibi 8 hasta da veremli olarak cezaevine konuldu. 


Bu olaylardan sonra tüberkülozlu hasta olarak Süreyyapaşa Sanatoryumuna yattım. Edindiğim bilgilere göre bu direnişten sonra hastanede hiç bir düzelme yok. 


Bu olaylardan sonra hastanede yemek yapılmási yasaklanıyor. "Karnınız aç ise Maltepe'ye inin izin veririm" diyen siz değil miydiniz? Hel gün Maltepe'ye yemek yemeye gittikten sonra evde de bakım Yaparız. O zaman sanatoryumları kapatalım. 


Yemekler yine eskisi gibi, tabaklar yine pis. 
Hastane sorumluları yemeklerin kötü olmasını şuna bağlıyorlar: | mutfağımız var. Yemekler dağıtılırken bozuluyor. "Ama durum daha farklı. Bir kere her blokun yemekhanesi var. 
Yemekler burada yapılıp dağıtılabilir. Bu olmasa da fasülyenin kenarları temizlenemez mi, etler güzel bir şekilde parçalanamaz mı, etler ve tavuklar kokmadan dağıtılamaz mı? Yoksa SSK, iki üç tane aşçı tutmaktan aciz mi? 


Sağlık Bakanı direnişten sonra hastanemizle ilgilenir sandık. Şimdi şunu soruyorum: Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yok mu? Varsa nerede? 


Sanmasınlar ki bu hastanede bu düzen devam ederse olaylar çıkmaz, çıkar ve bunun sorumlusu başhekim ve hekim yardımcıları ve Sağlık Bakanlığıdır. » 


Süreyyapaşa Sanatoryumu 
C Bloktan Bir Hasta 


tarya ideolojisini yarattı. 
Marksizm doğa ve toplumsal bilimler üzerinde yükseldi. Fizik, Kimya, Astronomi. Tıp vb. gibi bilimler Marksizmin temel taşıdırlar. Bizim revizyonistlerin "burjuva bilimdir" okunmaz dedikleri şeyler üzerine Engels derin bir incelemede bulunarak "Doğanın Diyalektiği" adlı eserini yazdı. Kendi tarihini ve dünya tarihini bilmeyen birisi Marksist olabilir mi? Tarihi Materyalizm tarihi öğrenmeyi emreder. Marks, "toplumların ilerleyişi sınıfsız. toplu- ma varacaktır" görüşünü belirtirken havada mi tahlil yapıyordu? Marks' 
ın bu görüşü ortaya atmasını saglayan doganın ve toplumların tarihini incelemesi oldu. Ama bizim revizyonist baylara tarihi sorun şunu diyeceklerdir : “Tarih padişahların, sultanların hayatını incelemekten başka bir şey yapmaz" Bu "'mübarekler" tarihi o incelerken bakış açıları hep şunun bunun hayatı veya hangi padişahın ne yaptığıdır. 
Tarihten dersler çıkarmak onları ilgilendirmez ki? 

Onlara göre Tıp, Kimya, Fizik, Biyoloji, Tarih, Dilbilim vb. gibi bilimler "Burjuva bilim" oldukları için okunmazlar. Ve bu ideolojilerinin pratikteki yansıması da "Kardeşim ne yapâcaksın Tıp" 
ı, Kimya'yı Fizik'i, Devrim yapacağız biz. Che" 
nin kitaplarını oku boşver diğerlerini" diyerek bir çok insanı okullarını terketmeye zorluyorlar. 

Şimdi bunlar burjuva bilimler mi, değil mi bu konuyu bir tarafa bırakalim. Burjuvalar .tarafından keşfedilseler bile insanlığın hizmetinde ola: bilim dallarıdır. 

İnsan sağlığı açısından 
TIP biliminin daha da ge- 


.lişmesi ve insanlığa yarar- 


lı olması kötü bır şey midir? Revizyonist iddiaya bakılırsa Tıp “burjuva bilimdir" okunmaz. Ama işin ' ilgihç yanı revizyonistler başları ağrıdığı Vakit hemen bir aspirin alırlar, Aspirin Tıp biliminin bir ürünüdür. Tıp'da bir “burjuva bilimidir." Aspirini üreten fabrikalarda burjuvalarındır. O zaman Aspirin niçin kullanıyorsunuz revizyonist baylar? 
Öte yandan halka sağlık hizmetleri götürülsün 'diye avaz avaz bağırırlar. 
Sonra da "Tıp burjuva egitimidir, bize sosyalist eğitim lazım bunun için okunmaz" ve okumak isteyenleri de alıkoyarlar. 
Bugün gelişen teknolojinin bir ürünü olan atom bombasının 3. Dünya ülkelerinin elinde olması kötü bir şey değildir. 
Tam aksine iyi bir şeydir. 
Amerika ve günümüzün en saldırgan ülkesi Rusya' ya karşı Üçüncü Dünya ülkelerinin elinde: bir atom bombasının olması iyi bir şey olacaktı. Ama onu emperyalistler kullanıyor diye teknolojik gelişmeye karşı çıkmak ge- 
:ciliktir. Biz onun em-Deryalistler tarafından kullanılmasına karşı çr karız. Buharlı tren ve otomobiller çıktığı vakit ona karşı çıkan feodaller ve gericiler olmuştu. İşte bugün de "okullar burjuva eğitim yuvasıdır, o0- kunmaz"' adı altında bilime karşı çıkmak gericiliktir, Günümüzde okullar burjuva tarzda bir işleyiş içindedirler, ama, orada sosyalist inşaya yarayan, insanlığa yarayan bir çok bilgi dalı vardır. Bunları bir kalem darbesinde silip atmak gericiliktir, okulları tahrip etmek, öğrenmeyi engellemek gericilik ve bilime düşmanlıktır. 
“Revizyonizm tabiatı gereği bilime düşmandır. 
Bugün * okullar “ açılıyor, halk kıt kanaat de olsa bir şeyler öğrenebiliyorsa, bui hakim sınıfların halka gönüllerince ih- 


san ettikleri bir şey değildir. Halkın emperyalizme ve Osmanlı eğitim sistemine, yüzyıllar boyunca gericiliğe karşı mücadele vererek kazandığı bir haktır. Halkın bu hakkına karşı düşmanca tavır almak. onun kazandığı 


değerleri yoketmek ve emperyalizme hizmet etmektir 


Burada İnsanın dikkat çekeceği yön şu olmalıdır: Bilime her zaman 
Hitler gibi faşistler ve gericiler karşı çıkmıştır. 
Bugünde "Burjuva eğitim okunmaz"' adı altında revizyonistler karşı çıkıyor. Revizyonistler bu iddialarına gerekçe olarak da "Sosyalist eğitimin gerçekleştirilmesi ve sosyalist eğitim almanın zorunlu olduğunu" ileri sürüyorlar. Evet, sosyalist eğitim, halk için eğitim, üretim için eğitim. Sosyalist eğitim çok genel ve slogancı bir tabirdir. Ö nemli olan bu hedefe nasıl varılmalıdır? Bugün okullara gitmemekle okuduğunuz ders kitaplarına “bunlar burjuva ders kitaplarıdır" demekle bu hedefe varılır mı? İşsiz” güçsüz, serseri gibi dolaşarak sadece Che'nin kitapları okunarak sosyalist eğitim gerçekleşir mi? Sosyalist eğitim, halk için eğitim proletaryanın. gerçekleştirmesi için önüne koyduğu bir hedeftir. Fakat bir anda gerçekleşir mesele değildir. Hele hele okullara gitmemekle, okulları tahrip etmekle hiç gerçekleşmez. 


Sovyetler'de yapılan 
17 Ekim devrimiyle sosyalist eğitim bütün ülkede birden uygulandı mı? 
Hayır hakim olan emperyalist kültürü yıkmak o kadar kolay olmadı. 0syalist eğitimin tamamen, 


“üygulanması” bir zaman 


meselesidir. Yıllarca kök salmış çarlık : kültürünü ve eğitim kurumlarını söküp atmak Sovyet devrimcilerini epey uğraştırdı. Çin'de de durum aynıydı. Devrimden sonra Konfiçyus'un kök salan feodal ‘kültürüne karşı, kültür devrimi savaşı başlatıldı. Türkiye'de Kurtuluş Savaşında kazanılan eğitim niteliğini bile koruyamadı. (o Türkiye'nin kapılarının emperyalizme açılmasıyla birlikte, eğitimde emperyalizme bağımlı hale geldi. 


Ama bizim revizyonist baylar dereyi görmeden paçayı sıvamışlar bile. 


Devam edecek 


yape 


met - 
Maci dari yur gel no yare 
Genel Dağtım: 
TÜR—DA 
Hamam Sokka. No. 4. 
Çağaloğlu-İstanbu! 
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AYDINLIK 


.YAYINLAR 


lütfü oflaz 


"Dereleri deniz yapan Demirel...” 


Dün: . 

'nin tabanı MHP'ye kayıyor.. 
Bugün: 
"MHP'nin tabanı AP'ye kayıyor... 
Her iki tespitte gerçeği yansıtıyor. 
Acaba bu işe Demirel ne diyor: "Ne diyeceğim.. Dün dündür, bugün 


bugündür..." 


Ardından ilave ediyor: 
"Hiç denizlerin derelere aktığı gö- 


rülmüş müdür? 


Dereler hep denizlere dökülür.. 


İşte bu ifade, Demirel'in, seçim 


stratejisini dile getirmektedir. 


Demirel, seçim gezilerinde ısrarla aynı konuyu işlemektedir: 

“Oylar bölünmemelidir... 

Sağ seçmen AP'de birleşmelidir... 

Çünkü AP deniz, MSP ile MHP ise birer deredir. „+ 

Dereler, denize dökülmelidir..:” ` 

Bir de Demirel, kitlelere şu mesajı iletmektedir: 

"Anadolu'da parçalanan oyları, Ankara'da biraraya getirip, dikmek kolay değildir... 

Dikişlei patır, patır sökülmektedir.." 

Kısacası Demirel, demek istemektedir ki: 


Oyları -böldünüz, bana 1. MC adlı bitli yorganı diktirdiniz... 
Oyları yine böldünüz, bana 2; MC 


adlı bitli yorganı diktirdiniz., 


Ama oyları bir daha bölerseniz, bana 


3. MC adlı bitli yorganı asla diktiremeyeceksiniz... 


Onun için AP ile CHP'den birini tercih 


ediniz... 


Yapın tercihinizi." 
İyi bilmektedir ki Demirel, seçmenin 


böyle bir tercihle yüzyüze gelmesi partisi- nin lehinedir. 


Nitekim bu strateji, ilk meyvelerini 


şimdiden vermektedir. 


Gerek 14 Ekimde, gerekse genel se- 


çimlerde'MHP'li seçmenin hiç değilse bir 


bölümünün AP'yi destekleyeceği ve gide- 


rek AP'lileşeceği bugünden gözlenmekte- 


dir. 
Bunu da, AP içinde MHP'ye yakınlığı 


ile bilinen Şaban Karataş'ıfi şu sözleri 


teyidetmektedir: , 
"MHP'li seçmenler, Deşitirel'in sesine 


kulak vereceklerdir...” 


Yani: s 

"MHP tabanı Türkeş'i değil, Demirel'i dinleyecektir... 

Oylarını da MHP'ye değil, AP'ye verecektir...” 


Artık AP'nin mitinglerinde, sık-sık şu slogan işitilmektedir: 

“Dereleri deniz yapan Demirel... . 

Önce DP deresini tamamen, sonra MSP'yi kısmen kurutan Demirel; şimdi de MHP'deresini kurutacak, belli. 

Kurutur mu kurutur. MHP, koru ken- 


idini! 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) "Bir ırmakta iki kez yıkanmak mümkün değildir" sözüyle ünlü, diyalektik düşüncenin kurucusu büyük yunan filozofu -İlave. 2) 
Batı usulü, batı yaşamına uygun olan - Bağışlama, 


D 


nag 
Jen 
3) Tiksinme, tiksinti-Ucu > E 


SNAN 


ince olan. 4) Akımın ya- a d) Amn MEZ MHz cüğünün kısa söylenişilersi sporda kuraldışı hatalı hareket. 5) Bir lokanta çeşidi, 6) Bir meyva-Tersi iskambilde bir kağıt. 7) İliklenmiş olan. 8) Aralarında bir bağ olan, ilişkili -Bir doğu ilimiz. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) İlkbaharda çiçek açan bir süs bitkisi, 2) Acı, üzüntü. 3) Tersi motorlu taşıtlarda uzun mesafe aydınlatıcılarına denir-Mavi (eski dil). 4) Bir kıta, 5) Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı-Bir müzik aleti, 6) Şaka (eski dil). 7)Mağara-Kanıt, 8) Basın iş kolunda Türk-İş'e bağlı bir sendika “İkincil, 9) Aile ile ilgili olan. 10) Bir emir - Kilometrenin kısa yazılışı, 
11) Kentleri birbirine bağlayan âsfalt, şose gibi yol. 
12) Futbolla ilgili uluslararası federasyonun kısa adı-Çalışma, 


RINC 


-q ai 


Enver Sedat, Jimmy Carter ve Menahem Begin Camp David çerçeve anlaşmalarını imzalarken. 


BRZEZİNSKİ: 


"israil yeni yerleşim merkezleri 


kurmaktan vazseçmelidir” 


. ©israil, Lübnan'a saldırı 


düzenlemekten vazgeçmelidir” ` 


© Vance, Camp David anlaşmasının yılında Orta Doğuda barış için iki katlı çaba sartedeceklerini söyledi 


© iki siyah lider Arafat’ la görüşecek 


Carter in Güvenlik İşleri Danışmanı Brzezinski 


ki yıl başında kurulacağını açıkladı. 


Amerikan yönetimi, Orta Doğudaki petrol 


çıkarlariz:z1 


mayı kararlaştırmıştı. 


Birleşik Amerika Genelkurmay Başkanı General Meyer, 100 bin askerden oluşacak erken müdahale gücünün yalnız Orta Doğutla değil, Batı Avrupa dışında dünyanın tüm bölgelerinde 


| 
| 
| 
| ması kararlaştırılan 
| 
| 
| 


K bileceğini söyledi. 


MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


1— Belediyemizce yaptırılacak olan işhanı 
2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş- 


inşaatı işi 


tur. 


2— İşin keşif bedeli 17.000.000,00 TL. dır. 
3— Eksiltme Merzifon'da Belediye işhanı binası içinde toplanacak Belediye encümenince 
9 Ekim 1979 tarihine rastlayan salı günü saat 


15.00'de yapılacaktır. 


4— İşe ait eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde Belediye Başkanlığında 


görülebilir. 


5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) 510.000.00 TL.lık geçici teminat, b) 1979 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası ve- 


sikası, 


c) Müracaat dilekçesiyle birlikte (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesi, teknik personel ve taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkanlarını gösterir mali durum bildirisi ile banka referansını, Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan (B) grubundan müteahhitlik kari.esini ibraz etmek suretiyle Samsun Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden almış oldukları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte 


zarfa koymaları lazımdır. 


6— İstekliler tekliflerini havi mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına ve- 


receklerdir. 


7— Yeterlik belgesinin alınması için Yapı İşleri Samsun 8. Bölge Müdürlüğüne yapılacak son müracaat tarihi 5 Ekim 1979 günü mesai saati 


sonuna kadardır. 


8— Telgrafla müracaat ve postadaki gecik- 


meler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur 


(Basın: 21257-942) 


ABD, ORTA DOGUYA 
"MÜDAHALE BİRLİĞİ” Ni YILBAŞINDA OLUŞTURACAK 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Birleşik Amerika Genelkurmay Başkanı General Meyer ülke dışındaki Amerikan çıkarları- nın tehdit edilmesi olasılığına karşı oluşturul- 
“erken müdahale gücünün" komutanlık ve yönelici kadrosunun önümüzde- 


tehlikeye düşmesi halinde kullanılmak üzere bir erken müdahale gücü oluştur- 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Birleşik Amerika Başkanı Jimmy Carter'in Güvenlik İşleri Danışmanı Brzezinski, İsrail'in Filistinlilerle yapıcı bir diyaloğa girmesi gerektiğini söyledi. 
New-York'ta Dünya 
Yahudi Kongresi'nde konuşan Brzezinski İsrail'in işgali altındaki Arap topraklarında yeni yerleşim merkezleri kurma ve Lübnan'a saldırılar düzenleme politikasından da vazgeçmesi gerektiğini 


, kaydetti. 


CYRUS VANCE'NİN 
CAMP DAVİD 
YILDÖNÜMÜ 

BİLDİRİSİ 


ABD Dışişleri Bakanı 
Cyrus Vance, Camp David anlaşmasının birinci 


yıldönümü dolayısıyla ya- . 


yınladığı bildirisinde, ABD'nin Orta Doğuda topyekün barışın sağlanması yolundaki çabalarını iki katına çıkardığını söyledi. 

Bildirisinde, Carter, 
Sedat ve Begin'i öven 
Vance, Mısır-İsrail barış anlaşmasındaki kararların her iki ülke tarafından içtenlikle uygulandığını ifade etti. 


İKİ SİYAH LİDER 
ARAFAT'LA 
GÖRÜŞECEK 


Yüksek düzeyde Amerikalı iki siyah lider, FKö Başkanı Yaser Arafat'la görüşmek üzere dün Bey 
..t'a gitti. 

Güney Hristiyan Yöneticiler Konferansı Başkanı Rahip Joseph Lowery ve Temsilciler Meclisi Columbia delegesi Walter Fauntroy'un gezisine ilişkin yapılan a- 


"çıklamada, iki liderin da- 


ha sonra İsrail'e geçerek Menahem Begin'le görüşeceği bildirildi. 

Bilindiği gibi, Andrew Young'un, FKÖ'nün BM' 
deki gözlemcisi Terzi ile yaptığı görüşmeden sonra, siyah wierler Filistin davasını desteklediklerini açıklamışlardı. 


ARAFAT TUNUS'A 
GEÇTİ 


FKÖ Başkanı Yaser 
Arafat dün Cezayir ve Fas'tan sonra Tunus'a geçti. 

Arafat, Başşehir Havaalanında Tunus Başbakanı Hedi Nuira tarafından karşılandı. 


Vance, 
Gromiko ile askeri sorununu 


örüsecel 


WASHİNGTON 
ABD Dışişleri Bakanı 
Cyrus Vance'in, Küba' 
daki Sovyet askeri varlığı konusunda, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andre Gromiko ile görüşeceği açıklandı. 


Öte yandan Vance, 
Şovyetler Birliği'nin Washington Büyükelçisi 


Anatoli Dobrinin ile dördüncü kez Küba'daki Sovyet askeri varlığı konusunu görüştü. 27 dakika süren görüşmeden sonra bir açıklama yapılmadı. 

Vance ile Gromiko' 
nun bu hafta içinde görüşebileceği gelen haberler arasında. 


amam sam aş ma a e a ram ve 


r 


Co a 
Aksaray memo ne 


cevaplıyor: 


dikileni 


ezeceğiz” 


İsveç Başbakahı Ula Ullen,, muhabirimiz Abdullah Gürgün/ür; sorularını 


di din 


İSVEÇ BÄ 


tar (Fotoğraf: Tayfun TÜNGELLİJ 


SBAKANİ ULLSTEN (© 


GAZETEMİZE DEMEÇ VERDİ 


"Yeniden 


hükümet 


kurarsak, Türkiye ile 
— iyi ilişkilerimizi sürdüreceğiz” 


s 


- olması gere! 


AYDINLIK: Önümüzdeki yıl atom santralleriyle ilgili bir halk oylaması yapilacak. Seçimlerden sonra yeniden hükümet olursanız göçmenlere, halk Oylamasına ve milletvekili seçimlerine katılma hakkı tanımayı düşünüyor musunuz? 


ULLSTEN: Atom Santralleri için yapılacak olan halk oylamasında göçmenlerin Mi gi katılmaya hakkı 

tiği görüşündeyiz. Fakat milletvekili seçimlerine gelince, bunun yalnız İsveç'i ilgilendiren bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Bu konu üzerinde uluslararası görüşmeler, tartışmalar yapılması gerekiyor. Bunun dışında biz göçmenlerin oy kullanabilmesi için şimdilik onların daha kolay İsveç vatandaşı olabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ve bize göre tutulacak en doğru yol budur. 

AYDINLIK: İsveç'te yaşayan Türkiyelilerin önemli bir sorunu da vize mecburiyetidir. Bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? 

ULLSTEN: Vize mecburiyetini muhafaza etmek istiyoruz." Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsveç'e olan büyük miktardaki kanunsuz göçlerinin bununla bağı var. Fakat aynı zamanda İsveç e gelmek isteyen, ticaret, veya herhangi bir başka nedenle İsveç'e gelmek için vize alması gere- 


ken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, vize alabilmelerini kolaylaştırmak istiyoruz. 

AYDINLIK: Bir başka sorun da eğitim sorunudur. Ana dili sınıfları, azınlık okulları veya daha başka çözümler öne sürülüyor. Siz bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? 

ULLSTEN: Bunun nasıl örgütleneceğine belediyeler karar veriyor. 
Elimizde birçok deney var. Çeşitli tipte sınıflar açtık, Kimi çeşitli ülkelerden gelen çocuklardan kimi yarısı İsveçli yarısı göçmen, kimi de yalnızca aynı ülkeden gelen çocuklardan oluşuyor. Bu deneyler doğru bir model bulmamıza yardım edecektir. Bunun ışığında gati çözümler bulacagız. Bu bir pedagojik ve teknik sorundur. Göçmen çocukları için pedagojik açıdan en iyi çözümü bulmak için çalışmak istiyoruz. 

AYDINLIK: Seçimleri kazandığınız takdirde Türkiye ile ilişkilerinizin nasıl gelişeceği üzerine bir yorum yapar mısınız? 

ULLSTEN: Umarım iyi olmaya devam edecektir. Başbakanınız Bülent Ecevit bir müddet evvel İsveç'e gelerek beni ziyaret etti. İkimiz de ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin eskiden beri iyi olduğu, gelecekte de iyi olacağı görüşünde birleştik. 

AYDINLIK: Teşekkür ederim. 


ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKULLARA 


KAYIT OLACAK ARKADAŞLARA 


| 
| 


Küçüklanga Cad. 


$ D ÌSTANBUL DGB 
: š KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER VE > DİĞER İHTİYAÇLARINIZ YERİNE $ GETİRİLECEKTİR. 
E Adres: 
z Devrimci Gençlik Birliği Küçüklanga Cad. 


No:90/8 Pelin Ap. Aksaray/İSTANBUL 


— men vi inin an ma m gan e la 


BREJNEV 
AMİNİ KUTLADI 


Afganistan'ın yeni Devlet Başkanı 


Amin buyuk konusuyor 


"Önümüze 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Afganistan'da Nur Muhammed Taraki'yi bir saray darbesi ile devirerek yeni Devlet Başkanı olan eski Başbakan Hafızullah Amin, bir radyo konuşması yaparak komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi. İran ve Pakistan ile aralarında bazı yanlış anlamalar yüzünden çıkan sorunların dostça görüşmeler yoluyla çözülmesini istediğini iddia eden Amin, Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak" ın en kısa zamanda Kabil'i ziyaret edesözlerine ekledi. 
"Devrim Konseyi 
Başkanlığı" ve "Demokratik Halk Partisi'' liderliğini de üslenen Amin, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin de sürdürüle- 


ceğine inandığını 
Taraki'den sonra 


ceğini belirtti. 


Darbeden sonra ilk radyo konuşmasını yapan Hafızullah Ami de de halka "din özgürlüğü" tanınacağını, demokratik hakların korunacağını söyledi. Amin, "devrimin önüne dikilenlerin"' ise ezileceğini sözlerine 


ekledi. 


BREJNEV'İN MESAJI 


Bu arada darbeyle kurulan Amin yönetimine ilk kutlama mesajı Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'den geldi. Sovyetler Birliği Devlet Başkanının mesajına ek olarak, Moskova Radyosu da bir yorum yayınlayarak yeni yönetimin Afgan halkı tarafından desteklendiğini öne sürdü. Moskova Radyosunun yorumunda Afgan gerillalarınn mücadelesinden "'emperyalist ve gerici komplo" diye söz edilerek, halkın "halk hükümetini desteklediği" iddia edildi. TASS da, Moskova'nın Afgan hükümetini desteklemeye devam edeceğini kaydetti. 


TARAKİ'NİN AKİBETİ 
Öte yandan "sağlığının bozuk ol- 


ması'' gerekçesiyle istifa ettiği bildirilen eski devlet başkanı Taraki'nin 


saray darbesi sırasında öldürüldüğü yolundaki şüpheler büyük ölçüde kesinlik kazanıyor. 
Hindistan basını tarafından Kabil kaynaklarına dayanarak verilen 
“kanlı darbe" haberleri, Taraki'nin kaldırıldığı askeri hastane yetkilileri tarafından da doğrulandı. 
Kabil kaynaklı haberlerde, Başbakanlık Sarayında toplantı halinde bulunan "Devrim Konseyi" üyeleri arasında silahlı çatışma çıktığı, Taraki ve iki bakanın bu çatışma sırasında öldürüldüğü öne sürülüyor. Otomatik silahların da kullanıldığı saray darbesi sırasında, 60 kişinin öldüğü ve Hafızullah Amin yanlıları ile Taraki yanlıları arasındaki çatışma sonunda sarayın kan gölü- ne döndüğü söyleniyor. 


GERİLLALARA KARŞI 
"SERT" SİYASET 


Bilindiği gibi, Havana' 
daki Bloksuzlar Zirvesin- den dönen Taraki, Kabil" 
e gelir gelmez Amin taraftarı üç bakanın görevine son vermişti. 

Bu olaydan sonra da- 


> ha da şiddetlenen iktidar 


mücadelesi, o Taraki'nin istifa ettiği haberinin yayılması ile son bulmuştu. 
Ancak, yeni Başkan 
Amin'in, Taraki'den hiç söz etmemesi, bu iktidar değişikliğinin zora başvurarak gerçekleştirildiği şüphesini güçlendirmişti. 
Taraki'den sonra iktidarı bütünüyle ele geçiren Hafızullah Amin'in özellikle ordu içinde güçlü bir desteğe sahip olduğu bildiriliyor. Amin, Rus yanlısı diktatörlüğe karşı savaşan ge-illalara çok daha sert biçimde karşı konulmasından yana bir siyaset benimsiyor. 


Kosigin 
Moskova'ya iöndü 


ADEN 
Eyopya ve Güney Yemen'deki ziyaretini ta- 


mamlayan Sovyetler Bir- 


liği Başbakanı Aleksi Kosigin, dün Moskova' 
ya döndü 


ülke için- 


Uluslararası Af Örgüt eğitimrinin öldürüldüği 


bildirdi. 


bileceğini ifade etti. 


çağrı yapıtı 


Birlesmis Milletler Genel Kurul Toplantı Salonu 


- BM Genel Kurulu 
34. dönem 


çalışmaları başladı 


© Ükçün, BM'de 1 Eylülde konuşacak 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 34. dönem çalışmaları dün New York'ta başladı. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına, örgüte üye 152 ülke dışişleri bakanları başkanlığındaki hevetler katılıyor. Í 

Birleşmiş Milletlor Genel Kurulunun 34. dönem çalışmalarına Vatikan Devlet Başkanı Papa Jean Paul ve Küba Devlet Başkanı Fidel Castro gibi bazı devlet başkanı ve başbakanların da katılmaları bekleniyor. 

Genel Kurul çalışmaları sırasında Orta Doğu ve Kıbrıs sorunu da dahil çeşitli uluslararası sorunlar ele alınacak, ayrıca ikili anlaşmazlıkları bulunan çeşitli ülke temsilcileri de aralarında görüşecekler. 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Genel Ku- * rulda 1 Ekimde konuşacak. > 


Bokassa 
40 kişiyi daha 
öldürttü 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
ü, Orta Afrika İmparatorluğunda 40 


Ulusiararası Af Örgütü, önceki gün yaptığı açıklamada, eğitimcilerin İmparator Bokassa'nın emriyle öldürülmüş ola- 


Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ilkbaharda, Bokassa'nın emriyle 100 ilkokul öğrencisi öldürülmüştü. öldürmeye neden olarak, öğrencilerin Bokassa'nın üretziği okul önlüklerini "giymeyi reddetmesi" gösterilmişti. Katliama bizzat katılan Bokassa, daha sonra, öldürme olayını doğrulamıştı. 

Öte yandan Orta Afrika İmparatorluğunun Paris Büyükelçisi, 100 kişinin katledilmesinden sonra, Bokassa'yakarşı sürgünde bir hükümet kurulduğunu açıklamıştı. 


Irak, OPEC zirve toplantısı için 
© Katar ve Kuveyt, Ürdün'e 335 
milyon dolarlık yardım yaptı 


BAĞDAT/AMMAN 

Irak hükümeti, 13 üye- li Petrol İhraç Eden Ùlkeler Örgütü'ne (OPEC) 
bir çağrı yaparak, üye ülkeler devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı bir zirve konferansının 1980'de Bağdat'ta yapılmasını istedi 

Irak Petrol Bakanlığı, önerinin, OPEC Genel Sekreterliğine iletildiğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü de, enerji sorununun diin- ya ekonomik sistem: ile birlikte ele alınmasını istediklerini söyledi. 

ÜRDÜN'E YARDIM 

1978 Kasımında yapılan Bağdat Zirvesi kararları gereğince, Ürdün'e, 
Kuveyt 61, Katar da 274 
milyon dolar olmak üzere toplam 335 milyon dolarlık yardım yaptılar. 


Bağdat Zirvesinde alınan kararlar gereğince, 
yılık olarak, Ürdün 1 
milyar 250 milyon dolar, Suriye 1 milyar 150 milyon dolar, FKÖ 250 ve İsrail'deki Filistinliler 
150 milyon dolar alıyorlar 


Rus gemilerinin 
“ziyaret” isteğini 
Tayland reddetti 


BANKOK (AA) 

İki Asya ülkesinden sonra Tayland da iki Sovyet donanma gemisinin 'Taylan'a yapacağı "İyi Niyet" ziyaretine izin vermeyeceğini açıkladı. 


Daha önce Filipinler ve Endonezya, iki Sovyet gemisinin karasularına demirlemesine izin vermeyeceklerini açıklamışlardı. 


Tayland Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Tayland hükümetinin 
Sovyet gemilerinin ülkeyi ziyaretiyle ilgili toplantısında alınan kararı açıkladı. 


Bu karara göre, Kamboçya sorunuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkisi olan hiç bir ülkenin donanma gemilerinin Tayland'ı ziyaretine izin verilmeyecek 


= 19 Eylül 1979 


Gülay Göktürk 
Sihirli değnek 


Anlaşılan, DİSK yöneticileri, Tek Tip Tüzüğü, nereye değdirseler cennete çevirecek, TKP' yi silip süpürüp bütün sendikaları pirü pak edecek bir sihirli değnek sanıyorlar. 

Nereye giderseniz, kiminle konuşursanız, hangi açıklamayı okursanız, aynı şeyle karşılaşıyorsunuz: 

“OLEYİS'teki iki başlılık nereye kadar sirecek?" 

"Tek Tip Tüzük bu meseleyi halledecek" 

“Genek-İş'teki TKP'liler nasıl etkisizleştirilecek?" 

"Tek Tip Tüzük onların da icabına bakacak!" 

"Peki ya Hür Cam-İş?" 

"O da Tek Tip Tüzükle çözülecek! 

“Maden-İş, BAYSEN? BANKSEN? Onların geçici ihraç meselesi ne olacak?" 

"Hele bir Tek Tip Tüzüğü kabul etsinler, o zaman bu sendikalardan tası tarağı toplayıp gitmek zorunda kalacaklar:' 

Kısacası, Tek Tip Tüzük gelecek, DİSK'te 


buhran bitecek... 
k*k 


Hadi şimdilik Tek Tip Tüzük hakkındaki ilkesel itirazlarımızı, hazırlanan tüzüğe ilişkin somut eleştirilerimizi bir kenara bırakalım ve farzedelim ki, bu çok mükemmel, çok demokratik bir tüzük tür. 4 

İyi ama, DİSK'in bugünkü buhranmın, tepesinde kaynayan cadı kazanımın, sendikaların bölüne parçalana un ufak oluşunun tek sebebi, kötü tüzüklere sahip oluşu mudur? Ertürk-Meriç takımı, Maden-İş'e sadece tüzükle mi sızdılar? 
Türkler'i tüzükle mi teslim aldılar? DİSK'i ele geçirmek için de Maden-İş tüzüğünü mü kullandılar? DİSK içindeki CHP'li sendikacıları yıllarca Maden-İş tüzüğü sayesinde mi peşlerine taktılar? Tüzük yüzünden mi altı Genel Kuruldan bu yana TKP melanetinden kurtulamadılar? 

Keşke öyle olsaydı. O zaman kurtuluş çok daha kolay olurdu. Herkes elbirliği eder, kağıt kalem elinde imza toplamaya Seferber olur. 
Genel, Kurullar toplanır ve Tek Tip Tüzüğün geçirilmesi için uğraşılırdı . 

Ama ne yazık ki, DİSK'in derdi çok daha derinde. DİSK'in derdi tüzükte değil, kendi içinde. Kendi fikrinde, siyasetinde, ideolojisinde, DİSK yönetimi, TKP'yi tüzük değişikliği ile tutup atmaya çalışıyor ama, onun fikirlerini, siyasetlerini içinde taşıyor, Bu yüzden de çabalıyor fakat bir türlü kurtulamıyor, 

Tüzük denen şey, ne sihirli değnektir, ne de her derde deva lokman hekimdir. Ve bir örgütte tüzük nekadar güzel, ne kadar demokratik olursa olsun, tek başına hiç bir şey demek değildir. 

Eğer senin o örgüte yol gösterecek düzgün bir siyasetin açık bir programın yoksa, dostunu düşmanını ayıramıyor, hedefini belirlemiyorsan, tüzüklerin şahı gelse o örgütü ihya edemez. Bölünmekten, parçalanmaktan ve ıtıbar kaybetmekten kurtaramaz. 

Bir hastalığı tedavi edebilmek için ilk şart, teşhisi doğru koymaktır. DİSK yöneticileri ise bugün hâlâ, doğru teşhis koymaktan çok uzaktır, Ve ne yazık ki, Baştürk ve çevresi, “DİSK'i kurtarmak" için bütün umudunu tüzük değişikliğine bağlayadursun, revizyonizm mikrobu, DİSK bünyerini kemirmeye,içten ve dıştan çökertmeye devam etmek tedir. 


TÖBANK'tan atılan emekçilerden biri de Hüseyin Şengüç, En doğal hakkını kullanarak sendika değiştirmek istemiş. Fakat işveren sen istediğin sendikaya gidemezsin. Benim gösterdiğim sendikada #alacaksın demiş. Şengüç şimdi, kendisiyle birlikle işten atılan 150 arkadaşı için açlık grevi yapı- 


DİSK Genel Merkezinde yapılan toplantıda işçilerin huzursuzluğu ele alındı 


Gdenel-iş Marmara Şube Başkanları eleştirlidi 


e Marmara Bölge Sekreteri ve 


Temizlik Şube Sekreteri görevden 


alındı 


e Rus yanlıları huzursuzluktan yararlanarak güç toplamaya 


çalışıyor 


© işçiler toplusözleşme görüşmelerine temsilcilerin katilmasını istiyor. 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Geçtiğimiz cuma günü 
DİSK'e bağlı Genel-İş 


Sendikası Marmara Bölgesindeki bazı şube yöneticilerine karşı tabanda baş gösteren hoşnutsuzluk ve güvensizliğin ele alındığı bir toplantı yapıldı. Apdullah Baştürk'ün Başkanlık ettiği toplantıda, bazı şube başkanlarının işçilere degil, işverene güvendiği, bunun da işçiler arasında olumsuz karşılandığı belirtildi. Bu nedenle içinde bulunduğumuz günlerde 


kesin im önerilerinin tartışılacağı bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. 
İşçiler, bazı sendika yöneticilerinin tabanın talep ve önerilerini dinlemediğini ve her ay yapılması gereken temsilciler toplantısını "eleştiriliriz" korkusuyla yapmadıklarını söylediler, Genel-İş üyeleri, sendika içinde kendilerine mevzi sağlamak isteyen çeşitli fraksiyonların ve özellikle Rus yanlılarının bu durumu istismar ederek güç toplamaya çalış- 


Tarım işkolunda asgari 


uygulanmıyor 


Genel-İş Genel Başkanı Abdullah Baştürk, işçilerin Genel-İş şube yöneticilerini eleştirmesi karşısındu, onlardan kısa zamanda bu soruna çözüm bumalarını istedi Çözüm yolları arasında şubelerin olağanüstü genel kurullarını toplama önerileri de 


YAĞIN RESMİ GÖRÜNDÜ 


TARİŞ'in bu hafta içinde piyasada satışa çıkaracağı yeni ayçiçeği yağlar İstanbul şube depolarına yerleştirilirken 


(Fotoğraf AA) 


TARİŞ “Yağ darboğazına son verilecek” diyor 


İSTANBUL 
Tariş İstanbul Şube Müdürlüğü, tesislerinde bir süredir üretimi süren ayçiçeği yağının bu hafta içinde satışına başlanacağını böylece ticari ve mutfak yağ stokunun kırılacağını ve yağ darboğazından tamamen çıkılacağını ileri sürdü. 
Tariş'in ürettiği yeni ayçiçeği yağının üstün bir kaliteye sahip bulunduğunu ifade eden yetkililer, fiyatının ise dünya fiyatlarına göre çok ucuz olduğu- 


Fotoğrafta daha önce direnişe geçtiklerini duyurduğumuz Amasya 


mışlar. 


Kazanasmaz Bela Tohum ' Üretme Çiftliği işçilerini o görüyorsunuz Çoğunluğu oyun çağında olan 


çocuklar, yaşlı, genç, kadın,erkek 


Haklarını aramak için sendikalılaştıkları zaman da işveren hepsini topluca işten atmış. Şimdi oturma 


işçiler, şimdiye kadar asgari ücretin dile altında ücretle sigortasız çalış 


ler yasalar 


Enerji-İş İstanbul 


grevinde olduklarını söyleyen işçi- 


direneceklerini belirtiyorlar. 


var. 


tıklarına dikkat çektiler. 

Bu arada Temizlik Şubesi Sekreteri Ali Yılmaz ve Marmara Bölge Sekreteri Şükrü Ercan'ın işçilerin tepkisini çektikleri gerekçesiyle yönetim organlarınca görevden alındığı öğrenildi. 


ücret bile 


uygulanıncaya kadar 


Şube Kongresi 
23 Eylülde yapılacak 


e İşçiler Genel Merkezi ve'Atamalı Şube Yönetimini eleştiriyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bağımsız Enerji-İş 
Sendikası İstanbul Şubesi Genel Kurulu 23 Eylül Pazar günü toplanacak 
Daha önce Genel Merkez Kongresinde benimsenen tüzüğe göre üye sayısı 


, 600'ü geçmeyen şube ge- 


nel kurulları tüm üyeleriyle toplanıyor. İstanbul'da da Genel Kurula 


50C civarında işçinin katılması bekleniyor. 


İstanbul Şubesinde halen Genel Merkez tarafından atanan bir yönetim var. İşçiler, atamalı yönetimin geçen dönem toplu iş sözleşmesini bile uygulatamadığını, kendilerinin hiç bir sorununa çözüm getirmediğini, bö- 


© yer. 


Bir TÖBANK işçisi açlık grevine başladı 


İZMİR (THA) 
Kısa adı TÖBANK olan Türkiye Öğretmenler Bankasından sendikal neodenierle işten çıkartılan Hüseyin Şenergüç adlı 
| memur. açhk grevine başladı. 


Sendika değiştirme ‘nedeniyle şimdiye kadar -150 civarında personelin işten çıkartıldığı ve bazılarının da görev yer- 


lerinin değiştirildiği TÖ-BANK'ta, bir süredir çalışanlar baskıları protesto için çeşitli eylemler koymaktayaılar. 

Önceki gün TÖBANK 
İzmir Merkez Şubesi karşısında bir otoparka çadır kurarak açlık grevine başlayan Hüseyin 
Şengül adlı banka emekçisi, eyleminin işçi kıyımları durana dek süreceğini söyledi. 


THY'de hak 


w e LJ e uyuşmazlığı giderildi 
© Hava-İş İşletme işyerinde 2 temsilci ve 4 üyelerini işten çıkaran yöneticilerin taratsızlığını yitirdiğini açıkladı İSTANBUL (ÖZEL) 


Türk-İş'e bağlı Hava-İş Sendikası ile THY işvereni arasında sürmekte olan hak uyuşmazlı- 


ğının giderildiği ve tarafların Uzlaştırma Kurulu kararlarına uydukları açıklandı. 
Hava-İş Genel Merkezi tarafından yapılan 


"açıklamada, uzlaşmanın sağlanmış olmasına rağmen Yeşilköy Hava Limanı İşletme işyerinde çalışan üyelerine işverence Üç-Sen adlı bir sendikaya üye olmaları için baskı yapıldığı ve bu sendikaya üye olmayan 2 temsilci ve 
4 üyelerinin işten çıkartıldığı belirtildi. Bu uygulamalar nedeniyle yöneticilerin tarafsızlık vasıflarını yitirdiği kaydedildi. 'Bu yüzden doğması muhtemel olumsuz sonuçların sorumlusu ve müsebbibi taraf olan bu yöneticiler olacaktır ' denildi. 


lücü ve vurdumduymaz bir tavır içinde olduğunu belirterek, bu yönetime karşı mücadele edeceklerini belirtiyorlar. 


Bilindiği gibi Enerji-İş Sendikası Türk-İş'e bağlı Tes-İş Federasyonundan ayrılan bir kısım sendikacılar tarafından 2 yıl önce kurulmuş, geçen yıl yapılan genel kurulda, yönetime CHP'lilerle birlikte bazı revizyonist unsurlar da gelmişti. Sendika Başkanı Nuri Şimşek'in geçen 1 Mayıs'ta TKP'lilerin İzmir mitingine katılması dikkati çekmişti. 


Genel Merkez Yönetimi de işçiler tarafından kendi sorunlarına ilgisiz kaldığı, çeşitli şubelerin kurulmasını geciktirdiği ve uzlaşmacı bir tavır takındığı şeklinde eleştiriliyor. 


TEK GES İŞ'TEN 
AYRILMALAR 
BAŞLADI 


Öte yandan 8 Eylülde yapılan Tek Ges-İş İstanbul Şubesi Genel Kurulunda TKP'ye yakınlığıyla bilinen Yusuf Baştaş" 
ın Şube Başkanlığına gelmesinden sonra, işçilerin Tek Ges-İş'ten istifa etmeye başladıkları bildiriliyor. 


YENİ DÖNEM TOPLU 
SÖZLEŞME 
HAZIRLIKLARI 

Öte yandan Genel-İş Sendikası ile İstanbul Belediyesi arasında toplu sözleşme ( pazarlıklarına yakınde başlanacağı bildirildi. Genel-İş üyesi işçiler, bu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerin- de esas alınacak bir taslak hazırlamak için temsilcilerden oluşan bir komisyon kurdular. Ayrıca ilk kez bu dönem, temsilciler arasından seçilen bir kurulun toplu sözleşme görüşmelerine katılması için seçim yaptılar İşçiler, böyle bir uygulamanın, kendilerinin söz ve karar sahibi olmaları; yolunda önemli bir gelişme 


“sayılacağını belirtiyorlar" 


Maden-İş 
25. Bölge 
Başkanı bir Tezsan işçisini 
Bölge binasında dövdü 


İSTANBUL(ÖZEL) 


TEZSAN Takım, Tezgahları Fabrikasında çalışan Yüksel adlı bir işçi lokal temsilciliği seçimi sırasında Maden-İş 25. 
Bölge Başkanı Mümin 
Duman tarafından dövüldü 


Geçtiğimiz pazar günü 
25. bölgede, TEZSAN 
Lokal Temsilciliği seçimleri yapılırken. söz alarak konuşan Yüksel adlı bir işçi, Maden-İş'in geçen dönem imzaladığı sözleşmeyi ve grup sözleşmesini eleştirdi. Bunun üzerine toplantıyı yöneten TİP'li Divan Başkanı işçinin sözünü keserek konuşmasını engelle- di. Daha sonra işçinin konuşmasını sürdürmek istemesi üzerine TKP yanlısı Bölge Başkanı Mümin Duman "Maden-İş" 
in binasında Maden-İş'e karşı konuşamazsın" diyerek saldırdı. Salonda bulunan İGD ve TİP'liler Mümin Duman'ın saldırısının hemen ardından işçiyi dövmeye başladı lar. 


Yüksel adlı işçinin dövülmesi seçim için bölge- ye gelen işçiler arasında tepkilere yol açtı. İşçiler bu olay üzerine seçimleri protesto ederek salonu topluca terkettiler. 

Türkiye isçi Köylü 
Partisi Gebze İlçesi bir açıklama yaparak olayı kınadı ve işçileri birlikte mücadele etmeye çağırdı. 


TİKP Gebze İlçesinin açıklamasında şöyle denildi: 

"Pazar günü yapılan 
'TEZSAN Lokal Temsilciliği seçimlerinde Maden- 
İş Bölge Başkanı Mümin Duman'ın başını çektiği İGD'i beslemelerin Maden-İş binasında işçilere saldırmasını ve fikirlerini bastırmasını (o kınıyoruz. 
TEZSAN işçilerini demokrasi ve birlik ilkeleri etrafında mücadeleye çağırıyoruz"". 


nu söylediler. 18 kiloluk teneke içinde toptan fiyatının 523 lira perakende satış fiyatının ise 575 lira olarak belirlendiğini söyleyen yetkililer yeni 1 kiloluk ayçiçeği için halkın 30 lira 90 kuruş ödeyeceği- 


ni açıkladılar. 


040000000000090000000000000899 


Günümüzde en fazla kullanılan yemeklik yağlar © arasında ayçiçeği yağının bulunduğunu belirten Ta- 


necati güngör 


| "Antep'in etrafı gül ile diken 
Ayrılıktır benim belimi büken | 


Anteplilerin Kurtuluş Savaşı verdikleri günlerde söylenmiş hüseyni bir türkü... Antep toprağının insanı, hâlâ o günlerdeki gibi coşkulu, duyarlı ve ödünsizdür bağımsızlık konusunda, Antep'in insanı çalışkan, yaratıcı ve yaşamaya, eğlenmeye tutkun... Doğu kentleri içinde, kuşkusuz ki, eğlence yaşamı 


nın, gece yaşamının en gelişmiş olanı Antep'tir. Çalışmak ve kazandığını hemen tüketmek, yalnızca Antepliye özgü bir iştir. Ramazan günlerinde —Doğu 


illeri içinde— sokaklarda, cad- de boylarında ve çarşıda, pazar- da, yalnızca Antep'te yiyecek içecek satılır. Yalnızca Antep' te belli değildir oruç tutma gürlerinin yaşandığı... Ne sahte Müslüman faşistler, ne de başkaları bu alanda gözdağı veremez, diş geçiremez Antepliye, 


Antep ile Malatya arasında sıkı bağlar olmuştur her zaman. 
Eskiden, ta Osmanlı zamanında, Antep üzerinden geçip Halep pazarlarına ulaşırmış Malatya tüccarları. Oradan halı, kilim, kumaş, kalay, kuyum işleri, züccaciye, baharat, şeker, kah- ve, kına gibi şeyler getirirlermiş, Cumhuriyet döneminde Suriye ile Türkiye arasında sınır çekilince, bura insanları geçimini sürdürmek için işi kaçakçılr ğa dökmüşlerdir. Osmanlı devrinden kalma yapılarda, —Malatya'da da , Antep'te de— Halep çarşılarından alınmış yüklerle dönen develer rahat geçsin diye, çift kanatlı, yüksek kapılar bulunur hâlâ. Böyle yapılar bellidir ki, eski tüccarların, kervan sahiplerinin evidir... Antep'in kaçakçılık merkezi bir kent olmasının nedeni, bu sondan çekilen 


sınırdır işte. Açık ticaret gizliliğe dökülmüş, adına da kaçak- 


Gaziantep Sanayi Fuarında sergiles nen vinçlerden biri... 
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riş yetkilileri Tariş Genel Müdürünün "kararlı ve başarılı çalışmaları sonucu". kurumun ayçiçeği yağı üretimine başladığını da. kaydettiler. 

Tariş'in tüm ülke halkının ihtiyacını karşılayacak düzeyde ayçiçeği yağı üretimini gerçekleştirdiğini savunan yetkililer,yeni yağın ilk etapta Belediye Tanzim Satışları, Ordu Birlik ve Kooperatifleri, Tüm Tüketim Kooperatifleri hastaneler, cezaevleri ve Köy Kalkındırma Kooperatifleri ,ile benzeri kuruluşlara dağıtılacağını, market ve mahalle bakkallarında satışlara ise daha sonra başlanacağını söylediler. 

Ülkede likit yağ sorununu çözecek tek kuruluşun TARİŞ olduğunu ileri süren İstanbul Şube Müdürlüğü yetkilileri, "TARİŞ olarak tüm talepleri karşılıyo- 


ruz. Şunu övünçle söyleyebilirim ki, bu kapasiteye sa- 


Antep'in etrafı 


Gaziantep Sanayi Fuarında Güneydoğu Kooperatifler Birliği Pavyonu (Üstte), ve Pavyondan bir bölüm. (Sağda) 


çılık denilmiş... Ve zamanla bu iş, birçok ailenin geçim kaynâğı olmuş... 

Antepli Malatya'dan deri alır, yün alır, pamuk alır, iç yağı alır; sonra bunları işleyip kösele, iplik, çorap, kumaş, sabun olarak satar... Özellikle dokumacılık çok eski bir zanaattir Antep'te. 
Antep kilimleri, battaniyeleri, halıları, Doğu İllerinde birçok evde serilidir. Biraz da ucuz olduğundan özellikle yoksul evlerin Odalarını sisler bunlar... 
DOĞUDA BİR SANAYİ KENTİ 

Bugün artık dokumacılık ilerlemiştir Antep ilinde. Bu alanda fabrikalar kurulmuştur. Bu zanaatın varlığından çokça zengin olanlar vardır. Ama ilkel dokuma tezgahlarına yaşlanmış, beli bükülmüş, gözlerine, dizlerine hastalık bulaşmış proleter insanların sayısı hepsinden daha çoktur. Evlerdeki, atölyelerdeki ilkel tezgahların çağı geçince, parası olanlar yeni yatırımlara girişmiş, olmayanlar ise, başkalarının yanına işçi olarak girmiştir. Eski, yoksul mahallelerine gidin Antep'in, herhangi bir kahvesine girin; orada, o eski günleri size anlatacak, bir yandan anlatırken bir yandan da ısrarla çay ısmarlayağak güler yüzlü, gönlü gani, kebaba, rakıya ve baklavaya tutkun birçok insan bulursunuz şimdilerde... Size, buz tutmuş suyun içinde nasıl iplik boyadıklarını anlatırlar. Borç harç içinde, evin odasına nasıl tezgah kurduklarını... Borçları temizleyemeyince, günde on iki saat çalışmak üzere nasıl işçilik ettiklerini, geçmiş zaman içindeki bir düğünden söz eder gibi ve de üst üste çaylar ısmarlayarak anlatırlar size... 

Yalnızca dokumacılık değil, Antep'te gelişmiş olan. Doğuda 


-eşi olmayan bir sanayi ilidir bu- 


rası. Döner merdivenden çelik 


kasaya, vinçten, bıçakçılığa, askeri araçlara, otomobil yedek parçasından deterjana, konserveden baharatçılığa, kolonya yapımına, el aletlerine, kalorifer kazanlarına, zeytinyağından sabun üretimine dek, hemen her şey yaratılır Antep insanının elleriyle. Bütün bu üretimlerin sergilendiği bir de fuər açılmıştır burada: Gaziantep Sanayi Fuarı... Ne ki, fuarın çağdaş bir kafayla düzenlenip "'prezante" edilebildiğini söylemek zor, Üretim çapının küçüklüğün- den mi nedir, yoksa işletmecilik bilgisinin kıt oluşundan mı, reklam ve pazarlama bilinci henüz ilkel bir düzeyde. Örneğin, fuarı tanıtacak bir broşür istedik ilgililerden; böyle bir şeyi hazırlamak kimsenin aklına gelmemiş. Fuar hakkında bilgi alabileceğimiz bir yetkili aradık 15- rarla, bulunamadı. Zor zoruncak, içeri girip resim çekme izni aldık görevlilerden... Oysa böyle bir fuar, Antep insanının yeteneğini, kafa ve kol gücünü sergileyen böyle bir fuar, çevre illerin eğlence-dinlence yerlerin- den biri olabilirdi pekala... 


YARIN: 
Duyulmamış bir ürün: Menengiç kahvesi 


hibiz,değıtimda bazı sorunlarımız var. Bunu da çözeceğiz ve yağ darboğazını sona erdireceğiz" dediler. 
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19 Eylül 1979 


Öğretmenler, avukatlar ve doktorlar gibi toplumda etkinliği olan gruplar bölünmeye çalışılıyor 


Terör odakları şimdi de meslek gruplarına yöneldi 


HABER MERKEZİ 
Terör odaklarının bir süredir kargaşalığı, toplumda etkinliği ve kamuoyu yaratma gücüne sahip kesimler arasında yaygınlaştırmaya çalıştığı gözleniyor. 

Geçtiğimiz aylarda öğretmenlerin, mühendislerin, avukatların ve son olarak da Gaziantep'te ardarda iki doktorun öldürülmesi anarşi mihraklarının amacının, bu kesimler içinde bölünmeye yol açmak ve yaygın bir tedirginlik yaratmak olduğunu ortaya koyuyor. 

Bu konuya ilgili olarak meydana gelen gelişmeler gözden geçirildiğinde son aylardaki olayların dökümü şöyle: 

Tarsus'ta 17 Nisan sabahı MHP Tarsus eski ilçe başkanı Dişçi Yaşar Elbek'in öldürülmesinden sonra aynı panin akşamı bu kez de TİP'li dişçi Yaşar Dirgen öldürüldü. 

14 Mayısta Adana'nın 
Fevzipaşa Mahallesinde 
Ali Köroğlu adlı öğretmen komandolar tarafından yaylım ateşine tutuldu, yanında bulunan 
14 yaşındaki kızı Güven 
Köroğlu aldığı kurşun yaralarıyla hayatını yitirdi. Bunu Adana'nın 
Bahşiş Mahallesinde Töb- 
Der üyesi bir kadın öğretmenin evinde uyurken açılan ateş sonucu yaapada öldürülmesi izle- 

1. 

17 Mayısta ise Kadirli 
ilçesinin Rasim Ünaldı Mahallesinde Hüseyin Kabakeser adlı bir doktor vurularak öldürüldü. 

Adana'da sağ eğilimli avukat Yalçın üÜnler'in öldürülmesini TİP'li avukat Ceyhun Can'ın öldürülmesi izledi. 

En son olarak da Gaziantep'te 15 Eylül tarihinde MHP Kadın Kolları Başkanı olan Bercis Seren adlı Kadın döktör iş dönüşü vurularak öldürülürken, önceki gün de operatör doktor Rauf Yılmazer kurşunlandı. 


Bu rasgele alınmış bir- 


kaç örneğin de gösterdiği gibi, gerek sahte soldan ve gerekse MHP'den kaynaklanan terör, sadece mezhep, milliyet ve düşünce farklılığı gibi ayrımları kullanarak bölünmeyi körüklemekle kalmıyor, ayrıca toplumda mevcut her kümelenme içinde suni ve zora dayanan düşmanlıklar yaratmayı hedefliyor. 

Toplumda bu tür etki- li meslek sahiplerini hedef alan teröre karşı Tabipler Odasının yükselttiği ses, şimdi toplumun bu tür kesimlerinden ve daha güçlü olarak bekleniyor. 


TÜRK TABİPLER 
BİRLİĞİ: SAĞLIK 
HİZMETLERİ 
DURACAKTIR 


Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Erdal Atabek, dün yazılı bir açıklama yaparak 'Terörün kaynaklarına inmekten çekinmeden, kesin vnlemler' alınmasını istedi. Ata- 


ISTANBUL SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI, 


@Türk Tabibler Biriiği Merkez Konseyi Başkanı:” Hekimlerin can güvenliği 


sağlanmazsa sağlık hizmetleri duracaktır” 


bek açıklamasında kesin önlemlerin alınmaması, hekimlerin can güvenliğinin sağlanmaması ha- 


linde sağlık hizmetleri duracaktır ` 
Gaziantep'te önceki 


gün Türk Tabipler Birliği delegesi Dr. Rauf Yılmazer'in bir saldırı sonucu öldürüldüğünü hatırlatan Atabek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi. 


Ankara Barosu:” 


“Terörün KÜFRE SI karşısında gerekli lemleri almayan yetkililer can güvensizliğinin de devamına yol açmaktadırlar. Hekimleri, 'an güvenliklerini (o sağlamak için kişisel önlemler almaya zorlamak, hekimlieri hizmet vermekten alıkoymakla sonuçlanacaktır, Bunun sorumlusu da gerekli önlemleri almayan yetkililer olacaktır" 


işlenen 


cinayetlerde aydınların susturulması, korkutulması ve yıldırılması hedef alınmaktadır” 


ANKARA (AA) 
Son günlerde avukatlara ve diğer aydın çevrelere karşı girişilen saldırılar karşısında Ankara 
Barosu Yönetim Kurulunca yayınlanan bildi: e (o "Suskun, korkak, hiç bir şeye karışmaz aydınlar kütlesi yaratılarak toplumumuzda düşünen kişilerin öncülük ve yol göstericilik görevine mani e mak gayesi güdülmektedir " Pei 


Ankara Barosu 
Yönetim Kurulunun bildirisinde özetle şu 


görüşlere yer verildi: “İşlenen cinayetlerde aydınların susturulması, korkutulması ve yıldırılması hedef alınmaktadır. Cinayetlerden fayda görenlerin silahları toplumumuzda en aktif tarzda diğer mesleklerden daha ziyade halkla ilişkisi olan avukat arkadaşlarımıza karşı tevcih edilmiş bulunmaktadır. Bu cinayetler savunma mesleğinde bulunanları yıldırmak için tertiplenmektedir. Ve amaç hakkı osavunmamızı engellemektir 


TiKP içel ilçe Başkanı: “İçel Emniyet Müdürü hakkında soruşturma açılmalıdır” 


MERSİN (ÖZEL) 
Basına bir açıklama yapan Türkiye İşçi Köylü Partisi İçel İl Başkanı,'Ömer Cengiz'den sonra Emniyet Müdürü İbrahim Ulus hakkında da soruşturma dedi. Fatih Atilla tarafından basına yapılan açıklamada şunlar belirtiliyor: 


"15 Eylül tarihinde yaptığımız açıklamada, Emniyet Müdürü . İbrahim Ulus'un, 'TİT' komutanı Cengiz Ayhan'la ilgili delilleri sapurmaya çalıştığını ve Cengiz Ayhan'ın, evinde kaldığını ve kendisini Mersin'de barındırdığını o söylediği Başkomiser Ömer Cengiz ile ilgili ifadelerini gizlemeye çalıştığını belirtmiştik. 

Bugün gerçek ortaya çıkmıştır ve Ömer Cengiz hakkında soruşturma açılmış bulunuyor. Öte yandan son birkaç günde ortaya çıkan diğer bir önemli gerçek ise, Emniyet Müdürü İbrahim Ulus” 
un Cengiz Ayhan ile 
Ömer Cengiz arasındaki ilişkiyi gizlemeve calıs- 


açılmalıdır” 


tığıdır. Ve bu bizzat Emniyet Müdürünün açıklamalarında sabittir. 
“Emniyet Müdürü .birinci açıklamasında 'sanık komandonun Ömer 


Cengiz ile ilgili birşey söylemediğini" ikinci açıklamasında 'kendile- 


rine böyle birşey söylemediğini fakat başka bir yerde böyle bir ifade vermiş olabileceğini', üçüncü açıklamada ise 
'Ömer Cengiz'in katil komando Cengiz Ayhan'ı barındırdığını ve 
Ömer Cengiz hakkında soruşturma açıldığını" söylemiştir. 

“Mesele açıktır: Emniyet Müdürü Ömer Cengiz" 
i korumaya çalışmıştır. 
Bizce Emniyet Müdürü 
İbrahim Ulus hakkında soruşturma yapılmalı ve İçel'de faşist cinayet örgütleri ile Emniyet Teşkilatı arasındaki ilişki açığa çıkarılmalıdır. Bu nun bir yolu da polis dosyasının kamuoyuna açıklanmasıdır. Bütün bunlar şimdiye kadar hazırlanan ve uygulanan tertiplerin açığa çıkması açısından büyük önem taşımaktadır." 


BAZI ÖLDÜRME VE 


YARALAMA OLAYLARININ FAILLERININ YAKALANDIĞINI AÇIKLADI 


İSTANBUL 
Birinci Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, güvenlik görevlilerinin yaptığı çalışmalar konusunda bir açıklama yaptı. 


Açıklamada ilkin, 30 
Ağustos 1979 günü, Bakırköy Ebüzziya Caddesi üzerinde İGD yanlısı Hürriyet Er'i öldürmekten sanık olarak Halkın Kurtuluşu grubunun görüşlerini benimseyen Sait Haluk Sevgenay, Osman 
Engin ve Mensur Özsoy ile yine Halkın Kurtuluşu 


grubundan diğer dört kişinin 3, 8,11 Eylül 1979 
günlerinde yakalandıkları yer alıyor. 


Sıkıyönetim Komutanlığının açıklamasında 
daha sonra 1 Eylül 1979 
günü yakalanan Oğuz Ata Çınar adlı kişinin de Bursa'da Eğitim Enstitüsü 


öğrencisi sağ eylemci ke-' 


sime mensup Orhan Bilici'nin öldürülmesi, İstanbul Mecidiyeköy'de sağ kesime ait bir grupla aralarında çıkan bir çatışma sonucu karşıt görüşlü 
Murat Kılıç'ın öldürülmesi, Çağlayan semtin- 


deki bir yazlık sinemaya bombalı pankart asılması, ve bir şahsın üç bin lirasının gaspedilmesi olaylarının faili olduğunun anlaşıldığını ve Osman 
Ata Çınarin hakkında düzenlenen evrakla birlikte Sıkıyönetim Savalr ğma sevkedildiği belirtiliyor. 

Bildiride ayrıca kısa adı DEMAK-DER olan dernekle ilgili olarak yürütülmekte olan bir soruşturmanın da sonuçlandırıldığı ve sözkonu- su derneğin süresiz olarak faaliyetten men edildiği de yer alıyor. 


Manisa'da Ulupark semtini "kurtarılmış bölge’ ilan eden komandolar CHP'nin adresini soran 


bir memuru dövdü 


MANİSA (ÖZEL) 


İçişleri Bakanı ve Manisa Valisi anarşiye karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıklayadursun, Manisa'nın Ulupark semtinde komandolar terör estirmeye devam ediyorlar. Ulupark ve civarını kurtarılmış bölge ilan eden komandolar, önceki gün burada CHP'nin adresini soran bir memuru döverek hastanelik et- 


tiler. 


İşi gereği Manisa'ya gelen Memurlar Derneği İzmir Başkanı Bayram Şen, CHP binası yakınındaki bir adresi bulmak için Ulupark civarında bir çerezci- ye CHP binasının yerini sordu. Az sonra yolu kesilen Bayram Şen, komandolar tarafından sokak ortasında dövüldü. Şikayet için en yakın karakola giden Şen'e polisler, ''Kardeşim orası komandoların bölgesidir, hiç CHP'nin adresi 


sorulur mu?' 


' diyerek nasihat ettiler. 


ANTEP'TE 
ÖLDÜRÜLEN 
YILMAZER'İN 
CENAZESİ TOPRAĞA 
VERİLDİ' 

Gaziantep'te önceki gün silahlı saldırı sonucu özel otomobilinde öldürülen Gaziantep Belediye Reis Vekili ve CHP Yönetim Kurulu üyesi, Operatör Doktor Rauf Yılmazer'in cenazesi dün toprağa verildi. 

Yılmazer'in cenazesi 
Hüseyin Paşa Camisinde kılınan öğle namazından sonra Asri Mezarlığa götürüldü ve burada defnedildi. Katledilen Dr. 
Rauf Yılmazer'in cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, 
CHP Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Karagözoğlu, CHP Milletvekili 
Celal Doğan, Ekrem Metin, Emin Altınbaş, Vali Cezmi Kartay, Belediye Başkanı Esat Kaya ve kalabalık bir sağlık personeli ile çok sayıda yurttaş katıldı. 

ÜLKÜ-BİR GENEL 
SEKRETERİ VURULDU 

Ülkücü Memurlar Derneği Genel Sekreteri Kemâlettin Cam kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saat 20.00 sıralarında evinden işine giderken Yüksel Caddesin- de açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Cam, Tip Fakül- * tesi Hastanesinde EA altına alındı. 


İSTANBUL'DA BİR 

İŞÇİ VURULDU 

İstanbul'un Mecidiyeköy semtinde Kazım 
Coşkun adlı bir işçi bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saat 18.30 sıralarında karnından iki kurşunla vurularak ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı hastanede Ameliyata? 
alındı. 

Bu arada Haznedar'da 
Türkiye İş Bankası ile 
Türk Ticaret Bankası şubelerine patlayıcı madde atıldı. 

Türkiye İşçi Partisi 
Kartal İlçesine bağlı Sapanbağları Semt Lokali- ne gece 03.30 sıralarında tahrip gücü yüksek patlayıcı madde koyarken güvenlik görevlilerince durumlarından şüphe edilen şahıslar, polisle silahlı çatışmaya girerek kactilar 


BATI İLE İLİŞKİLER 


Türkiye-AET ilişkilerinin geleceği gündemde 


AAEE TE E heyeti, Türkiye'nin bu konuda ne düşündüğünü araştıracak 


lki gün sürecek görüşmelerde ilke anlaşmasına varılırsa, teknik konular Brüksel'de görüşülecek 


Fransa ile kredi görüşmeleri 


yarın başlıyor 


30 milyon franklık kredi çin 
görüşmelere katılacak heyet bugün geliyor 


| ANKARA (ÖZEL) 
| Türkiye ile Fransa arasında 
“acil yardım fonu" çerçevesinde l imzalanacak olan ikili kredi anlaşması için görüşmelere yarın başla- 
| nıyor. Bu görüşmelere katılacak 
| olan Fransız Heyeti bugün Ankara'ya geliyor. 
l Fransa Heyeti ile görüşmelerin 
| önümüzdeki günlerde tamamlanması ve kredi anlaşmasının Ankal ra'da imzalanması bekleniyor. 
İ Daha önce de OECD Konsorsiyumu çerçevesinde sağlanacak l krediler için çeşitli ikili anlaşma- 
| lar imzalanmıştı. Anlaşmaların geri kalanlarının bu ay sonuna doğru 
| tamamlanması bekleniyor. 
Bununla birlikte, şimdiye l kadar imzalanmış anlaşmalar çerl çevesinde Türkiye'ye taahhüt edilen kredilerin küçük bir kısmı kullanıma açıldı. 
Jf -oBunlardan 91;5?milyon dol: IMF'den, +1,5 milyon doları; ME pp arectlığıyla' sâltın #satışından, 30 “ 
< milyon doları İsviçre'den, 150 
| milyon markı Federal Almanya" 
| dan, 30 milyon kronu Norveç'ten 


e e EM 


sağlandı. 

Öte yandan yabancı bankalardan geçen ay sonunda Londra'da ve Zürih'te imzalanan anlaşmalar sonucu sağlanan 407 milyon dolarlık kredinin ise "'henüz formaliteler tamamlanmadığından kullanıma açılmadığı"' öğrenildi. 

Türkiye'ye sağlanacak toplam yardımın yaklaşık 1,5 milyar dola- 


| rı bulacağı hesaplanıyor * j 


RIDVAN YILMAZ: 


ANKARA (ÖZEL) 

Bugün Ankara'ya gelecek olan AET heyetiyle yarın başlayacak ve iki gün sürecek görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerinin geleceği ele alınacak. 

AET Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı ve İrlan- da Dışişleri Bakanı Michael O'Kennedy başkanlığındaki heyette, dış ilişkilerle görevli Başkan Yardımcısı Wilhelm Hafferkımpf ve çok sayıda uzman yer alıyor. 

Görüşmelerde Türkiye'nin toplulukla ilişkileri konusunda sunduğu öneriler ve topluluğun buna verdiği cevap arasındaki fark üzerinde durulacak. 

Ancak, AET yetkilileri teknik konulara girmek yerine, esas olarak Türkiye'nin toplulukla ilişkilerini gelecekte nasıl düzenlemeyi düşündüğünü araştırmayı planlıyorlar. Bu nedenle bir AET yetkilisi görüşmelerde özellikle siyasal konular üzerinde durulacağını söyledi. 

Türkiye geçen yıl bu vakitler AET'ye ilişkile- 


(© Türkiye-ABD | savunma işbirliği 


rin yeniden düzenlen- 

= mesi konusunda öneriletoplantıları bugün | sm somus. be sada topluluğa karşı yüküm- 


lülüklerinin beş yıl süreyle dondurulmasını istemişti. Buna karşılık topluluk da kendi yükümlülüklerinin aynı süre için dondurulacağını bildirmişti. Ayrıca, tarım ürünleri ve Türkiye'nin istediği ödünler konusunda ise AET, bu konuda bir takvim hazırlanabileceğini, ancak bu takvimin de yü- 


Ankara'da başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Bu yıl başından beri çalışma grupları düzeyinde sürdürülen Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşması görüşmelerinin son dönem toplantıları bugün Ankara'da başlıyor. Görüşmelerde bugüne kadar sürdürülen çalışmaların sonuçları değerlendirilecrek ve Savunma İşbirliği Anlaşmasına son 


şekli verilmeye çalışılacak. kümlülüklerinin yeni-Çalışmaların, Türkiye'deki den işletilmeye başlama-ABD üslerinin geçici statüyle ça- sıyla birlikte işleme kolışma süresinin dolacağı 9 Ekim nulmasını önermişti. 
tarihine kadar tamamlanması Türkiye'nin Üçüncü amaçlanıyor. Mali Protokolün 8 milyar Türkiye, Amerikan askeri am- dolar dolayında olması bargosunun kaldirılmasından son- talebine ise AET, "imkansız" karşılığını ver- 


miş, 800 milyon dolayındaki Üçüncü Mali Pro-. 
tokol konusundaki görüşmelerin hemen başlayabileceğini bildirmişti. 


Norveç' ten alınacak krediyle otel yapilacak ` 


ANKARA (AA) 
Bakanlar Kurulu , Norveç hükümetinin vereceği 
30 milyon kronluk bağr 
şa ilişkin mektubu ve 
SRU onayladı. 
ki ülkenin temsileiii PEREN yapılan toplantıda imzalanan tutanak gereğince, Norveç' 
ten gelecekte alımacak krediyle, Balçova ve 


1978'den itibaren bir yıl süreyle geçici statüyle faaliyet göstermesi- ne izin vermişti. 

Çalışma grupları ve büyükelçiler düzeyinde yapılan görüşmelerde ele alınan anlaşmalar bir çerçeve anlaşması ve üsler, askeri yardım, mali yardım ve savunma sa- konusunda, dört teknik "anlaşmadan gluşuyor. 

Bugün başlayacak görüşmelerde Türkiye'nin savaş sanayisinin geliştirilmesi de ele alınacak. Türkiye- -ABD ile olan askeri ilişkilerinin karşılıklı ve sürekli bir işbirliği şekline dönüştürülmesini istiyor. 

Türkiye'nin talepleri arasında, NATO ülkelerine çeşitli savaş malzemeleri, özellikle füze ve askeri üniforma satmak bulunuyor: 

Daha önce yapılan açıklamalar- da; ABD'nin Türkiye'nin savaş sanayisinin geliştirilmesi için 30 milyon dolar katkıda bulunacağı bil- 


dirilmişti. J 
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Köyceğiz'de turistik tesislerle bir yüzer otel yapılacak. 


Aydınlık fj 


Laçıkça 4 


Olmayacak duaya 


amin!.. 


Taraki'ye güle güle diyen Afgan halkı Amin'e "hoşgeldin" mi diyecek? 

Brejnev beklesin görsün. 

Moskova son zamanlarda zaten Taraki'den pek memnun değilmiş. Taraki Havana dönüşü Moskova'ya uğradığında Brejnev ile görüşmüş. 
Bu görüşmede Rusya, Taraki'nin bu işi kiviramayacağını . anlamış. Gerillalara karşı tavizsiz ve katı bir tutum gerekiyormuş. 

Bu yüzden Amin'in darbesine yeşil ışık yakmışlar. 

Çünkü Amin Taraki'den daha koyu Rusyacıymış. Çok daha katı bir adammış. Darbeden bu yana yüzlerce kişiyi öldürmüş. stelik ordu ile arası çok iyiymiş. 

Rusya'nın Amin'den beklediği, ordu içindeki çözülmeyi durdurması, halka karşı daha şiddetli ve acımasız bir saldırıya geçmesiymiş. 

Önce dengeci ve uzlaşmacı Davut Han. 

Onunla olmadı, devir, gelsin Rusyacı Taraki. 

Halk Taraki'yi iyice sıkıştırdı mı? 

Onu da devir. Gelsin ondan daha Rusyacı Amin. 

Bu gidişle, sonunda herhalde Brejnev gidip kendisi Kabil'e oturmaya karar verecek. "Ben- den daha Brejnevcisi bulunamayacağına göre, gidip kendim bu işi halledeyim" diyecek. 

Bütün teslimiyetçilere ve uşaklara, dünyanın gözleri önünde cereyan eden tarihi bir ders. 


Çanak yalamanın sonu yok. Çünkü Brejnev gibilere yaranmanın sınırı yok. 

Halkı katletmek için, üstüne sürülürsünüz. 
Halk ayaklanır, sarayınızı basar. Efendinize' dönüp "Yetiş imdadıma zor durumdayım” diyene kadar bir de bakarsınız, ayaklarınız havalanmış, yerinize sizden daha uşak olanı gelmiş. 
Politika gazetesinin de bunun şaşkınlığı içinde olduğu anlaşılıyor. 

Afganistan'da Taraki devrilmiş, bütün dünyayı ilgilendiren olaylar olmuş. Politika'ya bakıyorsunuz tek satır haber veya yorum yok. 

Hani MHP'nin Hergün gazetesinin Abdi emi nin katili yakalandığında veya Doğan 

'ün katiline idam cezası verildiğinde ne 

diyeceğini şaşırıp, dut yemiş bülbüle dönmesi gibi. 
Kimbilir, belki de Politika'nin Moskova ile irtibatı kesilmiştir, TASS Ajansının yorumunun gelmesi geçikmiştir. Her Allahın günü telefon edip haber sordukları Afgan Elçiliğinin hatları karışmıştır, o yüzden bir değerlendirme yapamamışlardır. 

Bugüne kadar alkışlamaktan ellerini kızarttıkları Taraki istifa etmiş. Acaba ne oldu? 

"Yeni gelenin adı da bir acayip. Hafızullah.. 
Üstelik soyadı daha da acayip. Birşey yazmayalım. Bir komando bir İĞD'liyi vurdu diye yazıyoruz. Vuranın da İGD'li olduğu, tabancayla oynarken birbirlerini vurdukları ortaya çıkıyor, rezil oluyoruz. 

Moskova'dan haber ve yorum gelmesini bekleyelim; ondan sonra yazarız." 

Herhalde öyle düşünmüşlerdir. 

* * * 


Yeni gelen daha gaddarmış. Daha sert yapacakmış. Ordu ile ilişkileri düzeltip, çözülmeyi önleyecekmiş. Halkı katlederek durumu kurtaracakmış. 

Kim? 

Hafızullah Amin. 

Yani, olmayacak duaya amin. 


"8 yıllık işçi, evli ve iki çocuk babasıyım. 
Destek toplamada şampiyon seçildim, çürkü en fazla desteği ben topladım. 
Çalmadığım kapı, buğış almadığım komşu, evine gitmediğim akraba kalmadı. 
İnşallah bu yıl da sampiyon seçilirim. 


AYDINLIK çıkmadan önceki kampanyaya birçok işyerindeki arkadaşlarımız gibi Tersane işçilen de dört elle sarıldılar. 
Kampanyaya Tersane'den 1000 kişi katıldı. Fabrikadaki çalışmalarla yetinmeyip, gruplar halinde semtlere, evlere, kahvelere ve öteki fabrikalara dağıldılar, herkesi 

AYDINLIK'ı desteklemeye çağırdılar. 
İkiyüz bin lira dolayında destek sağladılar. 

İŞÇİLERİ HAREKETE GEÇİREN 

NEYDİ? 

Bu soruyu Tersane işçileri şöyle cevaplıyorlar: 

"Biz Tersane işçileri üç cephede mücadele veriyoruz. Bir cephede işveren, bir cephede yıllardan beri işçilere baskı yapan, işçileri satan, karşısına çıkanı ezmeye çalışan bir korsan sendika; üçüncü cephede ise işçiler arasında kargaşa çıkaran MHP ve sahte solcu çeteler.. Biz bunlara karşı mücadele ederken basının bizi desteklemesini ve mücadelemize yer vermesini istiyorduk. Ne yazık ki, öteki gazeteler bizden tek satırla söz etmiyorlardı.” 

TÜRKİYE'DE DEVRİMCİ 
BİR GAZETE ÇIKIYORDU 

“Yurdumuzda devrimci bir gazete çıkıyordu artık. Bizim mücadelemizi, sorunlarımızı yazacak bir gazete. Gazetenin çıkmasını, yaşamasını istemeyen karşımızda- 


EMAN Ra EE GE 


ORHAN YALÇINKAYA 
"Gazetenin bir buçuk yılı sahte solcu çeteleri, MHP llileri, korsan sendikacıları mahçup etti, bizi doğruladı. Onlar yalan söyledikleri adamların yanında başı eğik birer yalancı gibi kaldılar 


ki güçlerdi. Çünkü gazete bunların tertiplerini, oyunlarını yazacaktı. Bunlar gazeteyi desteklemeyecekleri gibi baltalayacaklardı. Pekiyi biz ne yapacaktık? Sorunlarımızı, dertlerimizi yazacağına göre, bu gazeteyi biz yaşatacaktık. Bu gazeteyi çıkaranların açtığı kampanyaya dört elle biz sarılacaktık. 


KOLLARI SIVADIK 
Gazetenin çıkacağı haberini sevinçle karşıladık. Ama bu yetmezdi. Gazetenin çıkması için paraya, desteğe ihtiyaç vardı. Kim sırt verecekti AYDINLIK 'a? Mücadele ettiğimiz güçler değil, biz verecektik. 


Kolları sıvadık, kampanyayı başlattık. 
Gazetenin önemini bütün arkadaşlara anlattık. CHP'lisi, AP'lisi, MSP'lisi ve TİKP' lisi hep birlikte kampanyaya dört elle sarıldık. Bütün imkanlarımızı kullandık. 
Ayakkabı, elbise sattık, aylıklarımızdan belli bir miktar verdik, jiletlerin jelatin kağıtlarını bile kullandık. 

Kampanyayı fabrikada başlattıktan sonra yakın çevremize dağıldık. Anamızın, babamızın, karımızın biriktirdiği paralardan, halamızın, amcaınızın, komşumuzun yardımiarına kadar büyük bir destek sağladık. Sonra Balat, Okmeydanı, Şişhane, Sütlüce, Örnektepe gibi semtleri deki kahvelere, lokantalara, pazarlara, 


D YE 


ÇETIN KURT 

"9 yıllık tersane işçisiyim. Geçen sefer bu işi düzenli bir şekilde ele almamıştım, fakat gazetenin bu bir buçuk yılı bize çok şey öğretli, gerçekleri hiç çekinmeden yazdığını gördüm." 


Tersane işçileri ilk kampanyayı anlatıyor!.. 


düğünlere gittik. Anlattık onlara amacımızı. Az verenden az, çok verenden çok 


aldık. 

Bir bayram sevinci yaşadık o günlerde. 
İşyerine döndüğümüzde en çok “destek toplayanı şampiyon ilan ederdik." AYDIN-LIK'ın kampanyası aynı zamanda işçileri birbirine kaynaştıran, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayan bir eylem, bir kit- 

e hareketiydi. İşçiler dostunu, düşmanını, bu mücadele içinde bir kere daha tanıdılar 
“HEY GİDİ HEY! DOKTOR OLACAKTI ŞİMDİ" 

Dolapdere'de bir kahvede arkadaşımızın konuşması bittikten sonra yaşlı bir amca ayağa kalktı ve "Siz de kim oluyorsunuz? Doktor olacaktı şimdi, Doktor! 
Hey gidi günler hey!'' dedi. 

Tütün işçisi Biber Ali'ydi bu yaşlı adam. ‘Doktor Şefik Hüsnü'nün AY-DINLIK'ını OBeşiktaş-Karaköy arasındaki tramvaylarda satarmış. 

Ona kim olduğumuzu, AYDINLIK" m yeniden çıkması için mücadele ettigimizi anlattık. Ona Şefik Hüsnü'nün yolundan gittiğimizi söyledik. Sarıldı, tek tek kucakladı hepimizi, bağrına bastı. 

“Demek boşuna söylememişti Doktor.Bu mücadeleyi hiç bir zaman yok edemeyecekler. Biz başaramazsak bile 


HÜSEYİN KILIÇ 
"Geçen kampanya biz işçileri birleştirdi, birbirimizi kampanyada daha iyi tanıdık, bu kampanyaya da daha birleşmiş bir şekilde katılacağız, AP "isi, CHP Tlisi, 

MSP isi, TİKP 'lisi demeden katılacağız." 


A 


çocuklarımız bu mücadeleyi sürdürecek ler. En zor şartlarda emek verip, sattığımız AYDINLIK yaşıyor. Şimdi arkamda dört sivil polisle gazetemizi sattığımız günleri hatırlıyorum. Doktor boşuna söylememiş." 

AYDINLIK'A HAYAT VEREN “BİBER ALİLERİN" 
FEDAKARLIK GELENEĞİDİR 

İlk kampanyaya inanmayanlar vardı. 
Çünkü işçiler hep kandırılmıştı. Onlara vaadler yapılmış, yerine getirilmemişti. 
Ama AYDINLIK verdiği sözü yerine getirdi. Bütün halkla birlikte Tersane işçilerinin de yüzünü ak çıkardı. 

İlk kampanya sırasında MHP'den sahte | solculara kadar halk düşmanlarının yaydığı yalanlar boşa çıktı. Onlar "Bu gazete de diğerleri gibi, olacak, topladıkları paraları yiyecekler" dediler. Onların bu yalanları boşa çıktı. Bizim alnımız açık, gururla, öteki kampanyadan daha canlı, daha büyük bir sevinçle, daha da birleşmiş olarak bu kampanyaya katılacağız. 

Şefik Hüsnü'nün Biber Ali'lere söylediği gibi, biz de diğer emekçi kardeşlerimize söz veriyoruz. Biz Tersane işçileri var olduğumuz sürece, AYDINLIK da bu çizgisini sürdürdüğü sürece yaşayacaktır. 
Biz AYDINLIK'ı yaşatacağız. Dost düşman bunu böyle bile! 


i 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ao vey” 


'in Merkez Flarmoni Urkestrası Topluluğu bir konser sırasında 


sunuyoruz. Sas 


Mao Zedung'un 1956'da müzik işçileri ile yaptığı konuşmadan bölümler 


Mao Zedung'un 24 Ağustos 1956'da müzik 


“işçileriyle yaptığı konuşmanın tam metni geçenlerde Çin'de yayınlandı. Mao Zedüng bu konuş- 


masında özellikle öz ve biçim sorunları üzerinde 


“durmakta, "özde sosyalist, biçimde ulusal'' an- 


ayışmı açıklarken siyasetten ve sanattan Örnek- 


“ler vermektedir. Mao Zedung yabancılardan ve 


geçmişten öğrenmek, evrensellik ve "özellik, farklılık ve benzerlik gibi konularda açıklamalar yaptığı konuşmasında “sanatın temel ilkeleri evrensel olmakla birlikte, ifade biçimlerinin 

sı ve sanatta ulusal biçim ve üslupların gerekliliği sorununun aydınlatılmasına " ağır- 


lik vermiştir. 


Aşağıda bu konuşmanın önemli. bölümlerini 


"Bir ağacın yapraklarını örnek alalım; ilk bakışta hepsi birbirine çok benzer. Ama yakından incelendiğinde görülür ki her biri farklıdr. Hem evrensellik, hem özellik; hem farklılık, hem de benzerlik vardır. Bu bir doğa yasasıdır. Aynı zamanda Marksizmin de bir yasasıdır. Bu, müzik besteleme konusunda, şarkı ve dansta da geçerli olmalıdır. Sanatta bir ulusal biçim sorunu vardır, Sanat halkın : adetlerinden, duygularından ve hatta dilinden, ulusun tarihinden ayrılamaz. Batı müziğinin genel ilkeleri Çin koşullarıyla birleştirilmelidir. Bu daha zengin ifade biçimlerine yol açacaktır." 


(C...) 

"Modern kültür konusunda yabancı ülkeler bizden ileridir. Bu noktayı kabul etmek gerekir. Yabancı ülkelerin iyi yanlarını benimseyerek kendi şeylerimizin ileriye atılmasını sağlayabiliriz. Çin' in olanla, yabancı olan birleştirilmeli ve organik bir bütün haline gelmelidir. Yabancı şeyler de olur olmaz kullanılmamalıdır. Yabancıların şapka yapma yöntemini öğrendiğimiz zaman bunu Çin şapkası yapmakta kullanmalıyız. Yararlı olan bütün yabancı şeyler öğrenilmeli ve Çin'in olan şeylerin düzeltilmesi ve geliştirilmesi için, Çin'e özgü şeylerin yaratılması için kullanılmalıdır. Biraz ödünç alabiliriz, ama bizim olan şeyler esas olmalıdır. Batı kültürünün ay- 


rm yapılmaksızın reddedilmesi 


de toptan benimsenmesi de yanlıştır. Dogmacılığa ve tutuculuğa kar şı çıkmalıyız. Yabancı şeyleri incelemekle onları tümüyle kopya etmek aynı şey değildir. Geçmiş- te yaşamış olanlardan bugün hayatta olanların yararlanması için öğreniyoruz. Yabancılardan da Çin halkının yararlanması için öğreniyoruz". 


(C) 

"Sosyalist devrimin temel ilkeleri bütün ülkeler için aynıdır. 
Ama ikincil ilkeler ve temel ilkelerin tezahür biçimleri bakımından şeyler farklıdır. Devrim kuşkusuz farklı biçimler alır. Ekim Devrimi ile Çin Devrimi birçok bakmlardan farklıydılar. Sovyetler Birliği'nde devrim kentlerden köylük bölgelere doğru gelişti; Bizim ülkemizde ise köylük bölgelerden kentlere'doğru. Marksizm-Leninizmin temelleri kabul edilmelidir. 
Fakat bu ilkelerin pratikte kendilerini nasıl gösterdikleri ülkeden ülkeye değişir. Çin'de bu ilkeler Çin devriminin somut koşullarıyla 


Trabzon'da ”Çocuk” konulu bir resim sergisi açılacak 


TRABZON THA) 


Trabzon Güzel Sanatlar Galerisinde konusu "çocuk ve çocuk yılı" olan bir serginin açılacağı bildirildi, 

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü Turan Enginoğlu, galeri salonlarında 19 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında sergilenecek eserlerin yörenin 21 sanatçısına ait olduğunu ve serginin büyük ilgi göreceğini umduğunu söyledi. Karma resim sergisi- 


birleştirilmelidir. Ekim Devrimi bir Rus devriminin ulusal özelliklerini taşıyordu. Özde sosyalist, biçimde ulusal, Siyasette olduğu gibi sanatta da bu böyledir." 

(e) 

"Herşey Rusya'dan öğrenildi .ve dogma haline getirildi. Bu büyük bir yenilgiye yol açtı. Devrimin zaferi yıllarca gecikti. Devrim yöntemlerinde ve Partiiçi ilişkilerin ele alınmasında hatalıydılar, Dogmacılığa karşı çıkmak gerekir, Karşı çıkılmadığı takdirde 


devrim zafer kazanamaz.” a i ssp siyi glai TH 


"Çin'in büğuvüzijye dâltanışt”* 


Sovyetler Birliği'ninkinden farklı olmuştur. Modern kültür ve teknoloji açısından Çin burjuvazisi ve onun aydınları diğer sınıfların ilerisindedirler. Dolayısıyla da onlarla birleşmeli ve onları dönüştürmeliyiz. Onlarla birleşmek işçi sını fının devrimci davasının yararınadır. Çin Devrimi Çin'e has özellikler taşımaktadır. Rusya'da devrim, başka seçenek olmadığı için o biçimi aldı. Aslında Lenin, burjuvaziye karşı davranış konusunda başka yollar da düşünmüştü. Ama burjuvazi o sırada Bolşevik Partisi- nin kazanacağına inanmıyordu. 
Dolayısıyla da direndi. Üstelik, başlangıçta proletaryanın bir ordusu yoktu, Parti üyelerinin sayısı da sadece 80 bindi. Bizde durum Sovyetler Birliği'ndekinden farklıydı. Çinemperyalist bir ülke degildi. Yirmi yılı aşkın bir siire savas vermistik. Bir ordumuz ve iki mılyon partı üyemiz vardı. Ve Çin milli burjuvazisi de emperyalizmin baskısı altındaydı. İşte bu nedenlerle Çin Devrimi farklı bir biçime büründü." 


() 

“Ifade biçimlerinin farklı olması çok doğal birşeydir. Çin gibi büyük ülkeler kuşkusuz yeni ve özgün şeyler yaratmalıdırlar. Ama bunlar kitlelerin hoşuna giden şeyler olmalıdır, Bu gibi, kitlelerin beğendiği yeni yaratılan şeylerin sayısı ne kadar çok olursa, o kadar iyi olur. Her yerde aynı biçimde rastlanması iyi bir şey değildir. Elbette kadın giyimindeki aynılık uzun süremez. Devrim zafer kazanınca kadınlar bu sire için sislenmeye başladılar. Bu toplumun genel ruh durumundaki değişikliği, devrimi yansıtıyor. Bu iyi bir şeydir ama sürekli olamaz. Çeşitlilik daha iyidir." 


ne eserleriyle şu sanatçılar katılacak: 

'Turan Enginoğlu, Haydar Durmuş, Hasan Saltık, Osman Zeki, Reşat Sümerkan, Rasim Çubukçu, Mustafa Besgen, Saldıray Özmen, Necla Özmen, Temel Zihni, Cumhur Gazioğlu, Erdal Aksungur, Aslı Cakar, Mithat Yılmaz, Yaşar Bedri, Ersin Özkan, Ceyhan Murathanoğlu, Ahmet Deniz, Yavuz Deniz, Hüseyin Aslan, Mehmet Avcıdırlar. 


Değerli bir müzik kitabi: 


“Bestecilik 
Bakımından 
Türk Müziği ve Armonisi” 
Gazanfer Eryüksel 


Günlerdir arayıp bulamadığımız bir kitabı bir bir arkadaşın yardımı ile Sahaflardaki bir kitapçı- da bulabildik. Arkadaş orada olduğu için © . bin liraya aldık. Evet. Bu da kitap karaborsası. Kitabı bulduğumuzu ve hatta aldığımızı duyan müzisyen arkadaşlar hayret ve merakla soruyorlar: 

—Nasıl buldunuz bu kitabı? Bir tanede bize bulsanız. 

Sizleri daha fazla merakta bırakmadan kitabı tanıtayım: "Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi" yazan: Kemal İlerici. Birinci Basılış, İs» tanbul 1970, "Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 5/5/1960: tarih ve 68 sayılı kararıyla bastırılması uygun görülmüş, Yayınlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğünün 5/ 7/1960'” tarih ve 9816 sayılı emriyle 3 bin adet basılmıştır. Bu ibareyi kitabın baş tarafından aynen aktardık. 1960 yılında basımı uygun görülüp, 
1966 yılında basımı emredilen kitap ancak 1970 
yılında okuyucuya ulaşabiliyor. 

Basımından sonra dokuz yıl geçtiği halde,ikinci basımı yapılmayan bu değerli inceleme ülkemizdeki ulusal müzik tartışmalarının önünü açacak. 
Türkiye'de ve dünyada yapılmış ilk çalışmadır. 
Yerli ve yabancı müzikçiler kitap hakkında şunları söylüyorlar: ''Kemal İlerici'nin bu yeni eseri Türk müziğinde hiç şüphesiz yeni ufuklar açmaktadır. 
Bu kitap ile bünyemize uygun bir armoni esasına kavuşmuş oluyoruz. Uzun bir çâlışmanın mahsulü olan armoni kitabında makamlarımızın armonizasyonu gayet sistemli ve açık bir şekilde ifade olunmuştur. Böyle bir armoni esasına göre yazılmış eserleri yadırgamıyoruz, bilakis bünyemize çok uygun ve bizden buluyoruz....... Yeni Türk müziğinin doğduğu şu devirde Kemal İlerici'nin kitabını sağlam bir basamak addediyoruz." (Mithat Fenmen, 2112/1950) f 

“Bay Kemal İlerici'nin Türk musikisinin milli gelenek kaynaklarını bulmak ve bunları eserlerinde ifade etmek üzere yapmış olduğu araştırmalara büyük ilgi duydum. Türk musikisi üzerindeki didaktik eserinin bir çok yabancı dile çevrilmesi te menniye şayandır. Bu Batılı müzikologları, profesörleri ve bestecileri ilgilendirmekten hiç de eksik kalmayacaktır. (Paris milli konservatuarı profesörlerinden Darius Milhaud, Aralık, 1953) 


"örnekleri çoğaltihak mümkün. Son olarak müzikolog M. Eurene Borrel'nin kitap için yazdığı ve İlhan Usmanbaş'in çevirisini yaptığı önsözden bir 


bölüm aktarmak istiyorum: 


“İşte nihayet, yanılmıyorsam ilk defa olarak, Batı armonisini bilen bir Türk, Doğu melodisi- nin armoñize edilmesini ele alıyor. Bu meselenin güçlüğü hakkında okuyucuya bir fikir verebilmek üzere diyelim ki, Gregoryen şanda bile ki aslında Batı melodisine çok yakındır-herkes tarafından kabul edilen armonizasyon kurallarına varabilmek icin vıllar süren denemeler gerekmişti Bu, Batı armonisinde «xapul oranlı minör gibi çetrefil unsurlar taşıyan Doğu 


, sisteminde kesin çözümlere varmadan önce gere :- 


kecek uzun deneme yıllarına bir ölçü sayılabilir. 
Şu örnek durumu daha iyi anlamamıza yardım edecektir. Karanlık bir gecede bir helikopter bir çölün ortasına bir yolcuyu bırakıyor. Gün kalın bir bulut örtüsünün arkasından doğmaktadır. 
Pusulası olmayan yolcu gideceği yönü bulmaya çalışacaktır. İşte durum budur. Bu güne kadar Türk ezgisinin hiç bir armonizasyon örneği yoktur, yani pusulamız yok. Bay İlerici, kendine bir pusula yapmak gibi çok akıllıca bir şey düşünmüş. “ 

Biz gene besteciler ve müzisyenler,Kemal İlerici hocamızın yazdığı bu değerli müzik pusulasından yararlanarak bestecilik rotamızı rahatça çizmek istiyoruz. Bu değerli kitabın ikinci baskısı için vaktin gelip de geçmekte olduğunu sanırım Kültür Bakanlığı yetkilileri de kabul ederler. Genç müzisyenlerin isteği bu yöndedir. 


Kültür Bakanlığı 
Büyük Ödülü ; 
Yaşar Nabi Nayır” a verildi 


© Ödülün ancak yaşayan kişilere verilebileceği bu nedenle Muhsin Ertuğrul” un yarışma dişi bırakıldığı açıklandı 


Kültür Bakanlığı Büyük Ödül Yarışması sonuç iları belli oldu. Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışla İı'nın başkanlığında Yılmaz Dağdeviren, Doğan Er gun, Prof, Dr. Doğan Kuban, Aziz Nesin, Hikmet I Şimşek, Mahmut Makal ve Haldun Taner'den oiluşan Seçiciler Kurulu, Büyük Ödülün 46 yıldı Iyayın hayatımıza yaptığı hizmetlerden ötürü Ya-İşar Nabi Nayır'a verilmesini kararlaştırdı. 

Ödül daha önce Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre ilk kez Yaşar Nabi'ye veriliyor. 

Bakanlıkta, ödül dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada, "Tiyatro alanındaki hizmetlerinden ötürü, Muhsin Ertuğrul'u saygıyla anan Yüksek Kurul, Büyük Ödülün ancak yaşayan bir kişiye veri lebileceğini kararlaştırmıştır, bu nedenle Muhsin Ertuğrul yarışma dışı bırakılmıştır" deniliyor. 


YAŞAR NABİ NAYIR KİMDİR? 


Yaşar Nabi 1908 yılında Üsküp'te doğdu. İs tanbul'a geldikten sonra Galatasaray Lisesinde o- 
|kudu. Bir süre gazetecilik ve memurluk yaptıktar 
isonra 1946 yılında Varlık Yayınevini kurdu. Var (ik dergisini 1933'ten bu yana çıkarmaktadır. Çağ daş Türk edebiyatının gelişmesinde ve genç kuşak İların yetişmesinde katkıları olan Yaşar Nabi Na yır'ın şiir, öykü, roman, tiyatro ve inceleme dalla rında başlıca yapıtları şunlar ; Sevi Çıkmazı, Köyür Namusu, Bir Kadın Söylüyor, Çağımıza Ters Düşenler, Atatürk Yolu, Kahramanlar. 


edilmeyen Y/10 | 


Fenerbahçe-Arsenal, B.Ostrava-Orduspor, Galatasaray-Kızılyıldız, Trabzonspor-Hajduk 


karşı karşıya... 


Avrupa Kupa maçlarında Takımlarımızın sınav günü 


©Orduspor-Banik Ostrava, Galatasaray-Hajduk Split maçları televizyondan naklen veriliyor © Banik Ostrava: ” Ordu” da çok 


zor maç olacak. Ancak bu işi biz, 


Fenerbahçe, Trabzonspor Galatasaray ve Ordu- 


Ostrava’ da bitiririz.” 


spor Avrupa Kupaların- eKizılyıldız” ın amacı 


daki ilk tur sınavlarını bugün veriyorlar 


Yugoslavya'nın Split 


kentinde Hajduk Split ile (o karşılaşacak olan Trabzonspor önceki 


günlere oranla maçtan daha, ümitsiz durumda. Hajduk Split karşısında Trabzonspor, tek farklı yenilgi için oynamayı amaçlıyor. 


Ligin başından bu yana bir türlü yüzü gülmeyen Fenerbahçe son lig karşılaşmasının verdi ği moralle Arsenal karşısına çıkacak. Ancak bu "yarım" bir moral ve bütün ligin kötü'sonuçlarını silmeye yetmedi. Fenerbahçenin de amacı tex farklı bir yenilgi. An- 


iyi futbol ve ikinci tur için avantaj. 


cak futbol otoriteleri Avrupa'nın ünlü takımı Arsenal karşısında Fenerbahçeye tek farklı yenilgi şansı dahi tanımıyorlar. 


UEFA O Kupasındaki temsilcimiz Galatasaray ise kendi sahasında Yugoslavya'nın en ünlü takımı Kızılyıldız karşısında oynuyor. Kızılyıldız maçına tam bir psikolojik yenilgi içinde çıkacak olan Galatasarayı moral bozukluğu bu maçta da 
"fena" etkileyeceğe benziyor. 


Dün özel bir uçakla İstanbul'a gelen Kızılyudız, 


İstanbul'a dün gelen Kızılyıldız takımı 


maçta iyi bir futbol göstermek ve ikinci tur için avantaj sağlayacak bir derece elde etmek amacın- da. 

UEFA Kupasındaki ikinci temsilcimiz Orduspor ise kendi sahasında Banik Ostrava ile karşılaşıyor. Çeşitli tartışmalara yol açan Ordu 19 
Eylül sahasını maç oy- 


Erkek ve bayan masa tenisçilerimiz, şimdiye kadar hiç yenilgi almadılar... 


Murat Özüak 400 metre karışık seçmelerin- 
de üçüncü olarak finale kaldı. Finalde ise 4 
148,28 yüzerek beşinciliği elde etti. Özüak bu 


namaya elverişli bulan Ostrava yetkilileri "'Ordu'da çok zor maç olacak. Ancak bu işi biz, Ostrava'da bitiririz"! diyorlar. 

Orduspor teknik yöneticileri ise ''Ostrava maçında zafer bizim olacak"' diyerek bazı eksiklikleri olduklarını ancak bunları da en kısa zamanda giderdiklerini belirtiyorlar. 

NAKLEN YAYIN 

Televizyon bugün Av 


naklen verecek. 

Buna göre Ordu'da oynanacak Banik Ostrava-Orduspor maçının tamamı saat 15.00'den itibaren. İstanbul'daki Kızılyıldız-Galatasaray maçı saat 21.00'den itibaren naklen yayınlanacak. 

Yugoslavya'daki Hajduk Split - Trabzonspor maçı anlaşma sağlandığı takdirde televizyondan yayımlanacak 

İngiltere'deki Arsenal-Fenerbahçe maçı televizyondan kesin olarak ya- 


Bora altın, 
Mutlu gümüş, 
Karadağ ve 


madalya kazandılar 


@400 metre karışık finalinde 4.48.8 
ile beşinci olan Murat Özüak Türkiye rekoru kırdı 


e Erkek ve Milli Voleybol Takımımız, 


Mısıra 3-1 bayan voleybolcularımız italya” ya 3-0 yenildiler Akdeniz Oyunları Greko-Romen müsabakalarında 48 kiloda Salih Bora altır Erol Mutlu gümüş, 57 kilo güreşçimiz Serhat Karadağ ve 90 
kilo da Polat Aydın bronz madalya kazandılar. 


Aydın bronz. 


rupa kupalarında oynanacak maçların bazılarını 


yınlanmayacak 
Sağesen, Genel Müdürlüğe 

vekaleten bakıyordu. Şimdi yerine başka biri vekaleten bakıyor 


Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Sağesen Akdeniz Oyunlarına gittiği için yerine başka bir vekil bakacak Yani vekilin yerine bir başka vekil... 


Genel Müdürlükte 


derecesiyle yeni Türkiye rekoru da kırdı. 
Özüak'ın dışındaki diğer yüzücülerimiz seçmelerde elend ter. 


Korkmadan oynayalım... 


Avrupa takımlarıyla karşılaşacak olan dört takımımıza Batılı spor çevreleri şans tanımıyor. 
Herhangi birinin rakibini elemesi hatta bir galibiyet alması otoritelere göre büyük sürpriz olacaktır. 


Eskidenberi böyle peşin konuşmaları çok duyarız. Bugün de ilk bakışta doğru gibi görülen bu tezlere "Top yuvarlaktır " tekerlemesiyle fi- 
1ozofça gülüp geçmek yerinde olur. 


Futbollarının bizden üstünlüğünü inkar edecek değiliz. Ama enerji bakımından onlardan ne eksiğimiz var? 


Bir tarihte yabancı bir takım gelmişti. Maça çıkmadan önce yöneticilerimiz ''aman çok dik- 
“katli olun, müdafayı boş bırakmayın, çok gol yiyip rezil olmayalım " gibi sözlerle bizi uyarmak. istemişlerdi. Maçta on dakika tir tir titredik... Topa bile zor vuruyor, kale önlerinden bir adım öteye gitmeye korkuyorduk. On onbeş dakika geçtikten sonra karşımızdakilerin de aynı yapıdan (etten kemikten) kişiler olduğunu fark ettik. Biz de top oynamaya başladık. Gözümüzde büyütülen o takım karşımızda küçülüyer- 
'di. Biz değil onlar beraberliği zor kurtardılar. 


Taktik vermek bize düşmez. Bunu yapacak- 

© kudrette her takımın değerli hocası var. Bizim önerimiz, maçın 90 dakika olduğunun unutulmaması olacaktır. Bu zaman içinde durmadan, yılmadan, oyuna ve arkadaşlarına küsmeden verilecek bir uğraş başarının kapısını aralar. 


Futbolcularımızın, az da olsa eksik taraflarının bulunmasına karşın zaman zaman tüm yeteneklerini ortaya koydukları ve başarıya ulaştıkları. çok görülmüştür. 


Ben ümitliyim. (herkes çok iyimsersin diyecek.) Ama ben yine umitliyim. Fenerbahçe- nin veya Trabzonun bir beraberlikle dönmesi, Ordusporun ve Galatasarayın kazanması, sevincini şimdiden yaşıyorum. 


Ağır da Kenan Ege'de ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 


48 kiloda altın madalya kazanan Salih Bora, gündüz bölümünde Yugoslav rakibini gece finalinde de İtalyan rakibini diskalifiye ile yendi. Bo- 
'ra bu şekilde altın madal- 


ya sahibi oldu. 
57 kiloda ise Serhat 
Karadağ, final turunda 


Faslı rakibine sayı ile yenilerek üçüncü oldu. 

90 kiloda Polat Aydın, final turuna puansız gelmesine rağmen önce Yunanlı daha sonra Yugoslav rakibine tuşla ye- 


nilerek bronz madalya kazandı. 
74 kiloda ise Erol 


Mutlu Yugoslav rakibine sayı ile yenildi ve gümüş madalya kazandı. 
VOLEYBOL 

Voleybolda, Erkek 
Milli Takımımız Mısır'a 
3-1 bayanlarda İtalya ya 3-0 yenildik. 

MASA TENİSİ 

Masa Tenisi bayanlar takımımız Cezayir'i .3-1 yendi 

TENİS 

Teniste tek erkekler- de üçüncü tura yükselen Kemal Ambar, Yunanlı rakibine 2-0 yenilerek elendi. 

YÜZME 

Gündüz bölümü 400 
metre karışıkta Murat 
Özüak seçmelerde üçüncü olarak finale kaldı. Özüak finalde 4.44.8 ile beşinci oldu. Murat Özüak bu derecesiyle yeni Türkiye rekoru kırdı. Bu yarışta Yugoslav Petric yeni Akdeniz Oyunları rekoru kırdı. 

Öteki (o yüzücülerimiz 
Sadri Özün 400 metre karışıkta, Hakan Atay ve Ferdi Doktoroğlu da 
100 metre sırlüstü ve kurbağalamada seçmelerde sonuncu olarak elendiler. 

1x200 metre erkekler serbest bayrak yarışında ekibimiz 8 dakika 13 saniye 28 ile Turkiye reko ru kırdı 


— vekillerin vekilleri 


görev başında!... 


ANKARA (THA) 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, tarihinde ilk defa 15 gün vekilin vekili ile yönetilecek. 
Ergun Aymergen görevinden alındıktan sonra yerine vekaleten atanan H. Avni Sağesen'in Akdeniz Oyunlarına gitmesi üzerine Sağesen'in yerine görevi Müsteşar Yardımcısı Yusuf Çevik 


vekaleten yürütecek. 


Bu uygulamanın Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün tarihinde ilk kez meydana geldiği bazı amaçlarla yapıldığı belirtilivor. 

Sızan haberlere göre, Lakan Çakmur'un görevden alınmasını istediği bazı yöneticiler ve Bölge Müdürleri ile ilgili işlemler Yusuf Çevik tarafından yerine getirilecek. 

Bu konuda ilk uygulama İzmir Bölge Müdürü Erdanay Oflas'ın görevden alınmasıyla başladı. 
Halen iki ay raporlu bulunan Erdanay Oflas'ın yerine bakanın. talimatı ile İzmir Kredi Yurtlar Bölge Müdür Yardımtısı Mehmet Erdil vekale- 


ten atandı. 


Türkiye Profesyonel Futbol Birliği Genel 


Sekreteri 


Çapanoğlu, istanbul kulüplerinin tekelinden kurtulmadıkça Türk futbolunun aşama yapamayacağını söyledi 


TRABZON (AA) 
Türkiye Profesyonel 
Futbol Birliği Genel Sekreteri Orhan Çapanoğlu "Türk futbolunun, İstanbul kulüplerinin te kelinden: okurtulmadık- ça aşama yapamayacağı nı''söyledi. 

Son yıllarda Anadolu takımlarının sana içindeki güçlerinin İstanbul kulüplerine oranla daha 

tkin olduğunu, ancak 
.hadışı güçlerde İstan bul takımlarının ağır bastığını belirten Orhan Çapanoğlu konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi. 

“Anadolu takımları sergiledikleri futbol ile İstanbul kulüplerinin çok üslünde olduklarını kanıtisim, istanbul kulüpleri 


de bu gerçeği görerek Anadolu kulüplerinden çekinmeye başladılar. Bir takım oyunlarla saha dışında mücadele verip tekellerini sürdürmeyi plan- 


hyorlar. Federasyonlar, 


ceza kurulları ve hakemler onlardan yana çalışıyorlar, Su kuruluşlar gayet açıklıkla İstanbul kulüplerini koruyorlar. Bu tür tutumlar, gün geçtikçe geriye sayan ve Avrupa futbolundan her geçen gün uzaklaşan Türk futboluna bugüne değin olduğu gibi bundan böyle de zarar getirecektir. 
Bu bilinmeli ve her kulüp aynı koşullarda mücadele etmelidir. Aksi halde 
Türk futbolu olduğu yer de sayacaktır." 


19 Eylül 1979 
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Aydınlık 


MHP'li avukat... 


(Baştarafı 1. Savfada) 
sal işlem yapılması talebinin. delilleri bizzat 


Salıverilen... 


(Baştarafı 1. Savfada) etmemesi lazım gelir" dendiği saptand: 

Yargıtay Daireler Genel Kurulları tarafından 

alınan "içtihadı birleştirme kararları' adli ve idari makamları bağlayıcı etkiye sahip, hukukçular, emrin bu nedenle aleyhte sonuç doğurmasına mevcut hukuk düzeni imkan tanımadığından, Adalet Bakanının, yazılı emir yoluyla, şartlı salıverilen 


bir kısım müebbet hapis. 


mahkumunun bir süre 


ortaya koyduğu takdirde Yargılama usulüne göre mümkün olmadığını ifade ederek bu talebin reddini istedi. 

Müdahil vekili avukatlar da "'K.Maraş Olayları nedeniyle (o Sıkıyönetim ilan edildiğini" hatırlatarak, sanıkların tahliye edilmesinin ânarşiyi teşvik edeceğini söylediler ve var olan tahliye taleplerinin reddini istediler. 

Mahkeme heyeti gizli görüşmeden sonra Sanık vekili Av.Adem Eroğlu' 
nun ve Av.Selahattin Aydın'ın olayların tek tek davalar halinde görülmesi taleplerini reddetti. 


TAHLİYE EDİLEN VE 
HÜCRE CEZASI ALAN 
SANIKLAR 


daha ceza çekmesi yolunda Yargıtay'dan karar almasına olanak bulunmadığını (o belirtiyorlar. 
Ayrıca, Bakanlığın genel- ge yayınlayarak, müebbetlerin salıverilme sürelerinde düzeltme yapılabilmesi, dosyaların yeni- 


Duruşmalar sırasında salonun düzenini sağlamakla görevli Üsteğmene karşı gelen sanıklardan Remzi İncegül, 15 gün hücre cezasına çarptırıldı. 

Aleyhindeki tanıkların dinlenmesi biten ve tu- 


den incelenmesi için tukluluk nedenleri orta-Cumhuriyet o Savcılarına dan kalkan Serintepe Matalimat vermesine de  hallesi olayları sanıkların- 


imkan olmadığına işaret ediyorlar. Bu durumda hukukçular, salıverilen müebbet hapis mahkumarının yeniden tutuklanamayacağını belirtiyorlar. 


dan Alaaddin Yücel de tahliye edildi. Duruşmaların başlamasından bu yana tahliye edilen sanıkların sayısı böylece 111'e yükseldi. 


BUĞU 
19.00 HABERLER 
19.05 ÇİZGİ FİLM 


(Güstav'ın Serüvenleri) 19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ (Serpil Kaya) 


20.00 BiR KONU BİR KONUK 


Jülide Gülizar liseli bir genç kızla, genç kızların sorunları üzerinde söyleşecek. 


20.30 HABERLER 
21.15 MİNİK KONSER 


Hassler'in "'Bahar Sevinci" adlı yapıtını Walter Strauss yönetimindeki Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu seslendiriyor. 


21.20 YEŞİLDE KARA 


Zeytin toplayıcılarının ve zeytinyağı sabun fabrikalarında çalışan işçilerin yaşam öyküleri, Ayvalık'ın doğal güzellikleri kentin tarihsel gelişi- mi içinde anlatılıyor. 


22.00 MÜZİK 
22.20 HABERLER 


22.30 AKDENİZ OYUNLARI 


Program banttan yayınlanan yüzme yarışlarıyla” başlıyor. 23.15'te Aletli Jimnastik Finalleri banttan ve canlı yayın olarak ekrana gelecek, 24.00'de ise günün karşılaşmaları özetlenecek. 


TRT 1 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.02 Kadın Dünyası 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Türk Hafif Müziği 

11.20 Solistler Geçidi 

11.45 Türküler 

12.10 öğle Üzeri 

13.15 Hafif Müzik 

14.32 Türküler 

15.01 Şarkılar 

15.20 Hafif Müzik 

15.40 Türküler Geçidi 


TRF 2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.30 Uluslar ve Biz 

10.50 Türküler 

11.05 Recep Birgit'ten Şarkılar 

11.25 Hafif Müzik 

11.40 Yaşayan Hukuk 

12.00 Küçük Konser 

12.20 Solistler Geçidi 

12.40 Yörelerimiz, Ezgilerimiz, Geleneklerimiz. 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13.30 Olayların İçinden 

14.00 Tahsin Uslu'dan Şarkılar ve Saz Soloları 

14.30 Çeşitli Müzik 


TRT 3 


07.00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konseri 

09.03 Barok Müzik 

10.00 Senfonik Müzik 

10.45 Saz Eserleri 

11.00 öğleye Doğru 

12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 

13.00 Konser Saati 

14,30 Caz Müziği Nat King Cole Trio 

15.00 Günün Konseri 

16,00 Oda Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 


A.Ş. adına sahibi 've' 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazıişleri Müdi 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür :! 


16.15 Beraber ve Solo Şarkılar 

16.45 Türküler 

17.02 Akşama Doğru 

18.01 Çocuk Bahçesi 

19.00 HABERLER 

20.02 Çocuklar İçin On Dakika 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Türküler Geçidi 

22.02 Şarkılar 

22.40 Türküler 

23.10 Beraber ve Solo Şarkılar. 

00.02 Unutulmayanlar 

01.Cy Program ve Kapanış 


15.00 Türküler Geçidi 

15.30 Solistler Geçidi 

16.00 Türküler ve Oyun Havaları 

16.20 Arkası Yarın 

17.00 Büyük Eserler 

18.00 Yurttan Sesler 

18.30 Şarkı'ar 

19.00 HABERLER 

19.45 Türküler 

20.00 Karma Fasıl 

20.30 Türk Hafif Müziği 

20.45 Türküler 

21.00 Radyo Tiyatrosu 

22.00 Türküler Geçidi . 

22,30 ei ekleyin Seçmer 


23.00 Türküler ve Oyun Havaları 

23.30 HABERLER 

23.35 Çeşitli Sololar 

23.55 Program ve Kapanış 


17.09 Hafif Müzik Dünyasında Gezinti 


"18.00 Stüdyo FM 


19.00 Bir Konser 

20.30 Caz Ustaları 

21.00 Çağlar Akımlar ve Müzik 

21.45 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 

22.09 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Çarşamba Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve'Kapanış 


ü: MEHMET ATABERK 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Erbakan... 


WBasrarati 1. Sayfada) Sayuarı 15'i geçmeyen Şıvancılar miting alanında 'Katil Horgeyni" "Kahrolsun Sömürgecilik” şeklinde sloganlar attılar. Şıvancıların slogan «atması üzerine Erbakan, "Bu gençleri mazur görüyorum. Ama, konuşmamı engellemeye devam ederlerse gereken yapılacaktır"' dedi. 
YÜKSEKOVA'DAKİ 
TAŞLAMA 
Başkale'den sonra 
Hakkari hin Yüksekova ilçesine geçen Erbakan burada düzenlediği açıkhava toplantısında konuşmaya devam ederken miting alanında toplanan 10-15 kadar Şıvancı tarafından konuşması kesilmek istendi. Burada da aynı sloganları atan Şıvancılar daha sonra güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu miting alanından çıkarıldılar. 
Mıtıngin sona ermesin- den sonra Camiye giden Erbakan yolda 15 kadar Şıvancı tarafından taşlandı. Ancak, daha sonra güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu Şıvancılar kaçtılar. 


Şıvancılar kimdir? 


Şıvancılar Doğuda 
1975'ten sonra ortaya çıkan bir gruptur. Esas olarak ayrılıkçılığı savunuyorlar. "Ulusal Kurtuluş Savaşlarının Baş destekçisi'' olarak ilan ettikleri Sovyetler Birliği ile işbirliğinin propagandasını yapıyorlar. 

Şıvan adı daha önce 
Türkiye KDP içinde çalışan, 12 Mart sırasında kaçtığı Irak'ta Barzani tarafından idam edilen 
Dr. Sait Kırmızıtoprak'ın takma adından geliyor. 
Kırmızıtoprak'ın Türkiye'deki taraftarları daha sonra bu isimle biraraya toplandılar. 12 Mart sırasında Doğu Almanya'ya kaçan önde gelen adamlarının Türkiye'ye dönmesiyle hızla Sovyet taraftarı bir grup haline gel- 


diler. Buna bağlı olarak, 


Moskova yanlısı TKP ile aralarında işbirliği gelişti. 

1977 yılında daha 
önce T'ha olarak Tan ettikleri, Suriye'de üslenen, askerlerini Moskova' nın silahlandırdığı ve eğittiği Celal Talabani ile ilişki kurdular. 1977 ve 
78 yıllarında Rusya'dan 
Talabani'ye gelen çok sayıda silah ve para Türkiye'ye sokuldu ve Şıvancılar vasıtasıyla dağıtıldı. 
Bu arada Mardin'deki mağaralardan Türkiye ordusunun tanklarının yarısını imha edebilecek güç- te 447 Rus yapısı roket bulundu. Talabani ve Şıvancıların silah ve para dağıtarak askeri bir güç oluşturma çabaları, 
1978'in Mayıs ve Haziran aylarında Hakkari yöresnde yerel aşiretler ve 
Irak KDP ile çıkan çatışmalarda yenilmeleri üzerine sonuçsuz kaldı. 


Taraki'nin... 


(Bastarafı 1. Sayfada) öldüğü haberini verdi. 
Bilindiği gibi resmi 
Kabil radyosu geçen pazar günkü yayınında Nur Muhammed o Taraki'nin “sağlık durumu” nedeniyle görevinden istifa 


ettiğini bildirmişti. Rad- © 


yo çatışmalar konusunda hiçbir bilgi vermemişti. 


Tahran radyosu ise önceki günkü yayınında Taraki'nin (o öldürüldüğü 


haberini vermiş ve bu durumun çok kısa bir süre içinde halka duyurulacağını belirtmişti. 

Ayrıca yeni diktatör Hafızullah Amin'in yönetimi ele geçirdikten sonra Taraki'den hiç bahsetmemesi de siyasi gözlemcilerin dikkatini çekmişti. 

Moskova radyosu ise dünkü yayınında yeni diktatör Hafızullah Aminin - açıklamasına önemli ölçüde yer verdi. 
Siyasi gözlemciler Moskova'nın bu değişiklikten memnun olduğunu belirtiyorlar. 


Demirel... 


(Baştarafı 1 Sayfada) 


Demirel Edirne'nin ilçelerinde yaptığı konuşmalarında CHP'nin 


hükümet olduktan sonra “enkaz devraldığını ve bunu üç ay içinde kaldıracaklarını"' iddia ettiğini belirtti. Demirel, hükümetin bu enkaz edebiyatını kendi beceriksizliklerinin mazereti olarak kullandığını ifade ederek "İktidarlarının 20. ayının sonunda sözünü ettikleri enkaz ile bugünkü durumun mukayesesini ortaya koymakta fayda vardır" şeklinde konuştu. 

Daha sonra 1978 başı ile bugünkü ekonomik durumu kıyaslayan Demirel, 1978 yılbaşında Türkiye'nin OECD ülke- 

* leri içinde en yüksek kalkınma hızını sağlayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "O zaman yağ, tüpgaz, benzin, mazot kuyrukları yoktu" 
dedi. Kendi iktidarları döneminde bütün alanların ekili olduğunu, hammaddesizlik yüzünden fabrikaların kapanmadığını söyleyen Demirel, hükümetin gelişen ve hızla kalkınan bir ülke devraldığını belirtti. 

Demirel konuşmasının sonunda, "1977 sonunu beğenmeyenler, enkaz kaldıracağız, ucuzluk getireceğiz diyenler , 1978 
yılında yüzde 70'e varan bir rekor fiyat artışı göstermişlerdir"' dedi 

1978 başında Türkiye" 
nin meşru bir hükümeti olduğunu söyleyen Demirel, bugün ise böyle bir 


durumdan söz edilemeye- 


ceğini ifade etti. 

Türkiye'nin borçları konusunda ise Demirel şunları söyledi: "Yok efendim devlet borçlanmış. Boğazını sıkan mı var borcunu öde diye. 
Onu başkası düşünsün. 
Borcun varsa karşılığın da vardır. Bizden çok daha borçlu memleketler var. Biz 20-25. sıradayız. 
Biz borcu bulmuş buluşturmuşuz. Siz de bulun. 
At binenin, kılıç kuşananın." 


Tankerde 
170 milyonluk 


kaçak kimyevi 


t madde 


ele geçirildi 
İSTANBUL 

Yabancı bir petrol şirketiyle bazı işadamlarının da adının karıştığı 
170 milyonluk bir kimyevi madde kaçakçılığı ortaya çıkarıldı. 

İsveç bandıralı olan ve BP'nin (Britsh Petrol), Kartaldaki Dolum Tesislerine yanaşan tankere 


polisin yaptığı baskında,- 


piyasa değeri 179'milyon 
lira tutarında olan 729 
bin kilo : Toluene adlı kimyevi madde ele geçirildi. 3 

Tiner ve boya sanayin- de kullanılan kimyevi maddenin bundan iki ay kadar önce Napoli limanından bir gemiye yüklenerek Türkiye'de BP'nin Kartal dolum tesislerine boşaltılacağını haber alan İstanbul Narkotik şube ekipleri dün Kartal'a yanaşan gemiyi sessizce çevirerek, kaçakçılıkla ilgili olarak ikisi petrol şirketi sahibi, üçü gümrük memuru 22 kişi ile gemi kaptanını gözaltına aldılar. 

Türkiye'ye kaçak olarak sokulan tankere ve içindeki kimyevi madde- ye el koyan polis, baskından hemen sonra olayla ilişkileri olduğu tespit edilen Haydarpaşa Gümrük Muhâfaza Müdürlügünde görevli üç memur ile gemi kaptanı Nelson İngemar ve 17 kişiyi göz altına aldı. 

Bu arada BP yetkilileri hakkında da soruşturma açılırken, *Per-Kim şirketi sahipleri ve aynı zamanda da fabrikatör olan iki işadamının da sözkonusu kaçakçılığa adı karıştığı bildirilivor 


KAYIP — Ehliyetimi, Inşaat Mühendisliği Odasımdan aldığım kimlik kartımı, sigorta kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

M. Erdeniz ERBİL 


TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ 


Basın-Yayın Genel Müdürlüğü İstanbul Basın Merkezi Müdürlüğü'nün 2775 88 ve 272925 


numaralı telefonları 1 Ağustos 1979 tarihinden itibaren (Müdür; 2815 90), (İç Basın ve Servisder; 28 15 91) olarak değiştirilmiştir. 


Adres: Nuruosmaniye Cad, 3/3 Cağaloğlu—İSTANBUL 

Tel: 26 52 44 — 22 49 54 
İdare Tel: 26 5437 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÖNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 10 90 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


Mühendis ve... 


(Bastarafı 1. Sayfada) 
terk etme de bulunuyor. 

Ote yandan işyerlerinde eylemi saptırmak için bazı grupların harekete geçtikleri de bildiriliyor. İşyerlerine Sıkıyönetime karşı ve seçimleri boykot eden çeşitli pulların ve yazıların asıldığı haber veriliyor. 

TMMOB çevreleri eylemin sendikal haklar için yapıldığını ve amacının bu olduğunu söyleyerek, eylemin başka yönlere (o kaydırılmasına karşı çıkacaklarını ve bu konuda önlemler aldıklarını bildiriyorlar. 
TMMOB'NİN ÇAĞRISI 

TMMOB bugün yapılacak olan bir günlük uyarı eylemi için bir çağrı yaptı. Çağrıda, 

"Bizler, tüm kamu çalışanları gibi, yaşama sorunumuzun bir ölçüde bir ara çözüm olan ve dünyanın yalnız altı ülkesinde bulunmayan sendikal haklara kavuşmakla sağlanabileceğini biliyor ve buna göre mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu aşama- da, bugün için ve geçici olarak iki öneride bulunuyoruz: 

"1. Ya bize hiç bir ücret ödemeyin, ev sahibi, bakkal, kasap, manav ve benzeri yerlerle sizin aranızda aracı olmaktan bizleri çıkarın. Bunları ödemeyi siz yapın. 

"2. Ya da asgari ve gerçek giderleri karşılayacak ücret önerilerimizi benimseyip uygulayın." 

"Bu görüş ve dğerlendirmelerimizden hareketle TMMOB Yönetim Kurulu bugün için yalnızca bir uyarı olarak tüm mühendis ve mimarları 
19 Eylül 1979 Çarşamba 
günü bir günlük iş bırakmaya çağırmayı karar- 
Gi diyor. 
DİĞER KURULUŞLAR 

NE DİYOR? 

TMMOB tüm çalışanlara ve örgütlerine de bu eylemi desteklemek için çağrıda bulundu. Mem- 
Der önceki gün bu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yapılacak eylemde dikkat edilmesi gereken noktaları belirtti. Mem-Der memurları ve çalışmaya ka- 


tilan kuruluşları maceracı eylemlere ve TKP'nin yıkıcılığına karşı uyardı. 

2. Bölge Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Necati Boyacıoğlu ise eylemi desteklediklerini belirtti. Boyacıoğlu, memurların sorunlarının ancak grevli, toplusözleşmeli sendikal hakların alınmasıyla oçözülebileceğini söyledi. 

Kısa adı Tek-Der olan Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği Genel Merkezi de yaptığı açıklamada eylemi desteklemediklerini bildirdi. Açıklamada katılmama gerekçesi olarak şöyle denildi: "ülkemizin içinde bulunduğu bunalımlı ekonomik darboğazında üretimin üst düzeylere çıkarılması için sorumluluk bilinci içinde gerçek üreticiler olarak daha çok özveride bulunmayı gerçek bir yurtseverlik olarak görmekteyiz." 


Türkeş... 


(Baştaralı 1. Sayfada) 'Thadden'in Türkeş e gonderdiği mektubu şöyle aktarıyor: 

"Sayın Türkeş, mektubunuz beni çok sevindirdi. Benim ve partim hakkındaki övücü sözleriniz için çok teşekkür ederim. Partilerimiz arasındaki amaç birliğine ilişkin anlayışımız beni özellikle sevindirdi. 

Partilerimiz arasında temel ortak ideolojik ilkeler mevcuttur. Bu dostluk ilişkilerini geliştirme- yi ve güçlendirmeyi sizin de arzuladığınıza eminim. Bu nedenle partilerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı bir biçimde geliştirmeye yönelik önerilerinizi memnuniyetle karşılıyorum. Gençlik Kollarının gruplar halinde mübadelesini oybirligiyle kabul ettik. 

“Sizi kişisel misafirim olarak kabul etmeme izin verir misiniz? Ülkelerimizin politik sorunlarını konuşmak ve karşılıklı yardım olanaklarını aramak benim için büyük bir zevk olacaktır. 'i 


Bolşoy Balesi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) rika'ya sığınmasından sonra, Bolşoy balesinın bir süre başrol oynayacak sanatçı bulmakta güçlük cekeceği kaydedildi. 

Leonid ve Vâlentina'nın, topluluk Los angele»" 


te bulunduğu sırada, Amerikan makamlarına başvurarak, sığınma hakkı istedikleri bildirildi. 

Los Angeles, Bolşoy balesinin ABD'de temsil verdiği son kentti ve topluluktaki sanatçılar buradan bir uçakla Moskova'ya döneceklerdi. 

İlgililer, Rusların çok güvendikleri Bolşoy balesinin Batı seferleri sırasında ilk kez üç ünlü ismi birden kaybettiğini, bu durumun Sovyet yetkililerini telaşlandırdığını belirtiyorlar. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


leri, askıya çıkarıldı. 
Sandık seçmen listeleri, 
24 Eylül Pazartesi günü 
saat 17'ye kadar askıda kalacak. z 

Mahalle ve köylerdı halkın kolaylıkla gorup okuyabilecekleri yerlere asılacak olan sandık seç men listelerine, askıda kalacakları süre içinde ilçe seçim , kurullarına başvurularak itiraz edilebilecek. Seçmenler, yalnızca kendileri için, parti teşkilatları ise, tüm ilçey le ilgili olarak itirazlarda bulunabilecekler 


Sandık seçmen listelerine itiraz, yazi ile ya da sözlü olarak yapılabilecek. 


İtirazda bulunacak seçmenler, yanlarında kimliklerini kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya koyan bir belgeyi bulunduracaklar. Ayrıca, itiraz delil ve gerekçelerini gösterecekler. Kimliklerini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyenlerin itirazları incelenmeyecek. 


Sandık seçmen listelerine yapılacak itirazlar, ilgili ilçe seçim kurulların da: en geç, 25 Eylül Salı günü akşamına kadar karara bağlanacak. İtirazlar üzerine verilen kararlar kesin olacak ve kararlar aleyhine hiç bir yere başvurulamayacak. 


Sandık seçmen listeleri, 27 Eylül Perşembe günü saat 17'de kesin biçimini alacak. 


iversite sında! 


Okulu ile Bankacılık ve 


lar. 


Ankara 


recek olan kayıtlar için 


ENSTİTÜSÜ 


leri arasında yapılacak. 


Yüksek Okulunda kesin kayıt işlemleri başlarken, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Akademisine de ön kayıtla öğrenci alınacağı açıklandı. Ayrıca Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünün Resim-iş ve Beden Eğitimi bölümlerine de ön kayıtla öğrenci alınacak. 


ÜSS sonunda Diş Hekimliği Yüksek Okulu'na girmeye hak kazanan adaylar kesin kayıtlarını 1 Ekim gününe, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'na girmeye hak kazanan adaylar ise kesin kayıtlarını 26 
pal gününe kadar yaptırabilecek- 

Y, 


İstanbul DGSA, DTGSYO ve UES-YO da ön kayıtla öğrenci alacak- 


ANKARA DGSA 

Devlet Güzel 
Akademisi'ne bu yıl ön kayıtla öğrenci almacağı açıklandı. Ankara DGSA' ya başvurmak isteyen adaylar, ön kayıtlarını İstanbul DGSA'ya yaptıracaklar. 28 Eylül akşamına kadar sü- 


istenen geçerli toplam puanlar şöyle: Resim Bölümü 370, Heykel Bölümü 370, Dekoratif Sanatlar Bâliimü 400. 


ANKARA GAZİ EĞİTİM 


Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Resimiş ve Beden Eğitimi bölümlerine ön kayıtla öğrenci alınacak. ÜSS sonunda 420 ya da daha yüksek toplam puan alan adaylar, ön kayıt işlemleri için 22 Eylül akşamına kadar başvuracaklar. Ön kayıtlarını yaptıran adaylar, 27-28 ve 29 Eylül günleri yetenek sınavlarına alınacaklar. Yetenek sınavında başarı kazananların kesin kayıtları ise 5-17 Ekim tarih- 


Öte yandan ÜSS sonuçlarına göre, Ankara Eğitim Enstitüsü" 
hak kazanan adayların kesin kayıt işlemlerine de dün başlandı. Kesin kayıt işlemleri 6 Ekimde sona ere- 


cek. 

SOSYAL HİZMETLER AKADEMİSİ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi'nde bir süre önce başlayan ön 

kavıt işlemleri devam ediyor. 


HO NOC . nyA 


r : RA 


İstanbul ve Ankara'daki bazı yüksek okullarda 


ön ve kesin kayıtlar başladı 


İstanbul ve Ankara'daki bazı yüksek okul ve akademilerde ön ve kesin kayıt işlemlerine başlanıldı. Ankara İTİA'ya bağlı Diş Hekimliği Yüksek 


Sigortacılık 


lacak. 


caklar, 


Devlet 


Sanatlar 


adaylardan 


rabilecekler. 


lar başladı. 


Hekimliği ne girmeye 


lümlerine 


YURTDIŞI BÜROLARI 


ALMANYA 

Burgstr. 78 

6 Frankfurt 
/M60 

Tel: 


0611 437 595 


Tel: 103 42 


FRANSA 
95 Ruedela 
Jonguiere, 
75017 Paris 


BELÇİKA 
188 rue 


Josaphat, 
1030 Brüxelles 


Sosyal Hizmetler Akademisi'ne ön kayıt yaptırabilmek için ÜSS Kayıt Formu'nda akademinin kodunun önceden tercih olarak 


aranmıyor. ÜSS sonunda 430 ya da daha yüksek toplam puan sağlayanlar 5 Ekim akşamına kadar Sosyal Hizmetler Akademisi'ne başvurabilecekler. Bu adayların kesin kayıtları ise 7-13 Ekim tarihleri arasında yapı- 


Devlet Güzel Sanatlar Akademisi nde de ön kayıtlar başladı. Akademi' nin Resim-Heykel Bölümlerine 370, Dekoratif Sanatlar ve Sinema-Televizyon Bölümlerine 400 toplam puan alan adaylar ön kayıt için başvura- 


DTGSYO 
Tatbiki 
Yüksek Okulu'nda ön kayıt işlemlerine başlandı. Okulun Tekstil, Grafik, Seramik, Dekoratif Resim, Mobilya ve İç Mimarlık Bölümlerine 
367 toplam puan alan adaylar ön 
kayıtlarını yaptırabilecekler, 


Uygulamalı 
Yüksek Okulu'nda ön kayıt işlemlerine başlanıldı. Ön kayıtlar 28 Eylül akşamına kadar sürecek. 

UESYO'nun İç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı, Grafik Sanatlar ile Tekstil Bölümlerine ÜSS sonucunda toplam 370 taban puan alan adaylar ön kayıt yaptırabilecekler. ön kayıtlarını yaptıran adaylar yetenek sınavına alınacaklar. Bu sınavda başarı gösteren adaylar kesin kayıtlarını yaptı-Okulun her bölümüne 
32 öğrenci alınacak. 


DİYARBAKIR TIP ` 


Diyarbakır Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde kesin kayıt- 


Kayıtlar her iki fakültede de 7 
Ekime kadar sürecek. Tıp ve Diş Fakültelerine, öğrenim yılı için 270 öğrenci alınacağı bildirildi. 


İzmir Buca Eğitim Enstitüsünün Müzik, Resim ve Beden Eğitimi bö-Üniversitelerarası Sınavlarında 420 ve daha yukarı toplam puan alanlar'ön kayıt yaptırabilecekler. 17 Eylülde başlayan önkayıtlar 22 «Eylüle kadar sürecek. 


İSVEÇ 

Gürgün, 
Duvgrand S/A, 
1 tr. 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 64 72 120 | Tel: 08/296 628 


işaretlenmesi 


İDGSA 


Güzel Sanatlar 


UESYO 


Endüstriyel Sanatlar 


1979-80 


İZMİR 


Seçme 


Bildstr. 53, 
Utrecht 
Tel: 
314761 


HOLLANDA | İSVİÇRE 
Ch. des Cotes I 


” “Beşi..Beşi..” 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
da konuştu. Hedef, 20 
bin oy farkını silmekti. 
Ancak gezinin ilk durağı olan Çorlu'daki heyecanı, Demirel, taa son durak olan Malkara'ya kad ır bulamadı. Keşan ve İpsala ıse geçen yıllara oranla daha canlıydı. Demirel, kendini izleyen kalabalıktan memnun olduğu 
“Şahane''zaman diyor, memnun olmadığı zaman ise "Geçen yıldan daha 


iyiydi" diyordu. 
Demirel i dinleyen partililer sürekli olarak 


“5-5” diye bağırıyorlar. 
Ancak meydanlarda toplanan kalabalık Demirel'i sessizlik içinde ve meraklaizliyor. 

Bunda, Demirel'in sadece yokluk, kıtlık, kuyruk konuları üzerinde durmasının da payı var. 
İlçelere girerken otobüse binen yerel AP yöneticileri genel başkanlarına "Mazot yokluğundan sözedin, beyefendi" diyorlar. Demirel de ''Bu hükümet üreticiyi bir avuç mazota muhtaç etti" “diyor, hükümete bindiri yor. 

Oysa Edirne mazot sıkıntısının en az olduğu yerlerden biri, seçim bölgesi olduğundan hükümet buralara bol mazot göndermiş. 

5-0 olur mu, ya da 
Edirne'de AP milletvekilliğini alır mı? 
Köylülerde AP'ye bir ölçüde ilgi var ama Demireli dinleyenler daha çok meraklı ve dinlemekle yetiniyor. 


AP'liler şimdiden kesin gözüyle bakıyorlar ama bize göre zors; Eğer 
E€HP işleri iyice sermezse YBeş”! içim. çıktığı. geziden "boş'' dönecekherhalde Demirel. 

* * * 


Demirel canlı ve gayretli. Herkesin elini sikıyor. En küçük bir kalabalıkta otobüsü durduruyor, hatta yukarı kürsü- ye çıkıyor, çocukları yanna çağırıyor, kendini defalarca öpmelerine izin veriyor. Veriyor da yine “Demirel patlamasını" yaratamıyor. 

Çünkü Süleyman bey geçmişi ile övünen yaşlı bir kahraman gibi seçim meydanına çıkmış. ''Benim 10 yıllık başbakanlığımda şunu yaptım. Bunu diktim, şu kadar para verdim. Bunlar, yokluk, kıtlık, kuyruk getirdi” diyor ve yine dönüyor. 
"Yokluk, kıtlık, kuyruk yokluk, kıtlık, kuyruk..." 

Demirel'in 10 yıllık başbakanlığına,anısı,daha doğrusu kabusu hâlâ taze olan 2 tane MC hükümeti de dahil. 


Demirel'den, "Sizden bir elin parmaklarını istiyorum. Bize arka verin, bu hükümetin burnundan fitil fitil getirelim" sözünden başka geleceğe ilişkin bir mesaj yok. 
Kaygı da bu yüzden: 

— 14 Ekimden sonra yeni MHP'li hükümet kombinezonları mı çıkacak? 

— Yeni bir erken seçim macerasına katlanılabilir mi? 

'Tabansız bir seçim hükümetinde sorunların iki yıl askıya alınması Türkiye'yi ne hale getirir? 

Bunlara cevap yok. 
AP'lilerin hazırladığı pankartlar da hep "Yokluk" "Kuyruk", "Kıtlık" var dı. Farklı bir tek pankar- ta Aslıhan köyünde rastladık: "Erken seçime gidilsin, CHP meclisten silinsin" 

* * * 

Peki AP yüzde 45-50 oy alır, erken seçimin kapısını. açabilir mi?.Bir tek şehire bakarak bu değerlendirme yapılmaz. 

ama Demirel, 10 yıl önce yaptığı fabrikayla barajla seçim kampanyasını sürdürse, ''yizde 45- 50" oy iddiası "'mevhum'' kalacağa benziyor. 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 

6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


Aydınlık nasıl çıkartıldı? 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ka kuruş sermayeleri yoktu. 
Günlük bir gazete çıkartabilmek için üç şart sağlanmalı idi: 
1. Sermaye 
2. Kadro 
3. Gazetecilik tecrübesi > AYDINLIK IN SERMAYES 
HALKIN FEDAKARLIĞI 


Gazete çıkartılacağınöğrenenlersoruyorlardı: "Kaç milyonunuz var?" Babıali'de yeni bir gazetenin çtkartılabilmesi için ön şart bu idi. Bu şartı sağlayabilmek ise ancak büyük mali gücü olanların harcı sanılıyordu. Emekçilerin, yoksulların kuruşlarının biraraya gelip milyonları 

bulacağınıve bunun da günlük bir gazeteyi yaratacağını çoğu kimsenin aklı almıyordu. 

Akıl sır ermeyen gerçekleşti. Türkiye halkı kendi gazetesini yaratmak için kolları sıvadı ve altı ayda tam 16 milyon lirayı biraraya getirdi. 

Bazıları hâlâ iftiralar yayıyorlar. MİT destekliyor, CİA destekliyor, yabancı ülkelerden para alıyorlar, diyorlar. Biz bu sütunlarda bir kere daha bu iftiralara cevap veriyor ve il il, ilçe ilçe Türkiyeltopraklarında ve yurt dışındaki işçilerimiz arasında toplanan paraların dökümünü yayınlıyoruz: . 
İstanbul. . ; 2,479,042 lira 

.... 1,548,596 lira 
. 892,413 lira 

. 365,832 lira 
. 224,895 lira 
.. 195,317 lira 
. . 157,650 lira 
.. 123,335 lira 
.. 121,145 lira 
.. 120,910 lira 
. 102,100 lira 
. 95,845 lira 
. 94 590 lira 
71,500 lira 
71,475 lira 
62,125 lira 
62,000 lira 
52,685 lira 
50,400 lira: 
. 46,810 lira 
44,500 lira 
39,560 lira 
.. 36,600 lira 
.. 29,515 lira 
.. 29,500 lira 
. . 23,685 lira 
.. 23,137 lira 
. . 22,715 lira 
.. 20,886 lira 
. . 20,500 lira 
. . 19,058 lira 
.. 17,810 lira 
.. 15,960 lira 
. 11,075 lira 
9 120 lira 

. 8 080 lira 
. 7 650 lira 
“6 590 lira 
5 000 lira 

. 4 840 lira 
. 3 400 lira 
. 3.230 lira 
«2900 lira 
. 2 545 lira 
.. 2 400 lira 
.. 2 395 lira 
. - 2075 lira 
.. 1-735 lira 
... 1 710 lira 
. . -1505 lira 
.. 1 200 lira 
. 1 040 lira 


Gaziantep-Kahramanmaraş . . 


Bolu-Düzce. 
Tunceli... 
İçel... 
Trabzon. 
Kocaeli . 
Bursa .. 


Balıkesir 
Sivas-Divriği . h 
Afyon 

Samsun . . 


Eskişehir . 
Çorum .. 


Gölbaşı (Adıyaman).... 
Eskipazar (Çankrı).... 


Evi, arsası, arabası olan birçok yurtsever halkın günlük gazetesinin çıkacağını duyunca bunları AYDINLIK'a verdi. Bunlar zaman içinde paraya çevrilerek yatırımlar gerçekleştirildi. Çeyl şehirlerde toplanan malların dökümü şöy-. 
e: 


İstanbul Teşvikiye'de apartman dairesi 
İstanbul Selamiçeşme'de apartman dairesi 
İstanbul'da arsa hissesi İstanbul'daarsa.... 
İstanbul Ataköy'de apartman dairesi 

İstanbul Göztepe'de apartman dairesi 

İstanbul Maltepe'de arsa... . 
İstanbul Ümraniye'de arsa Ankara aşağı Ayrancı'da apartman dairesi 

Ankara Bahçelievler'de apartman 


479 000 lira 


772.000 lira 
11 000 lira 
50 000 lira 


800,000 lira 


300,000 lira ` 
1,000,000 lira 
350,000 lira 


850,000 lira 


550,000 lira 

Ankara Dışkapı'da dükkan 300.000 lira İzmir Karşıyaka'da apartman 

754,000 lira 

. 450 bin lira 

. 200,000 lira 


150.000 lira 


Adana'daarsı..... 
Ayvalık'ta arsa .... 
. Tekirdağ'da arsa 


7,016,000 lira 


1971 mode Peugeot marka 
otomobil 

1975 model Murat marka 
otomobil 

1973 model Anadol marka 
otomobil 


250.000 lira | 

200,000 lira 

200,000 lira 
7,516,000 lira 


Para olarak toplanan miktarla ev, arsa ve otomobillerin toplamı: 


Para olarak tüm Türkiye'den toplanan 
Ev, otomobil, arsa 


8,544,000 lira 
7,666,000 lira 


Genel toplam . . 16.210,857 lira | 


İşte AYDINLIK'ı yaratan Türkiye halkının kuruşlarının toplamı olan 16 milyon liradır. 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütün/snt.) S00 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 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Zimbabve Konferansında tartışılan Anayasataslağı 


İngiltere, Lusaka Konferansında varılan uyarınca Zimbabve içi 


izlediğimiz bir basın toplantısında açıkland 
Şu anda Zimbabve sorununa taraf olduğu belirtilen kuruluşlar Londra'da İngiltere Dı 


anayasa taslağının anahatlarını hazırladı ve bu taslak bizim de 


Bakanı Lord Carrington başkanlığında sürdürülen bir 


anlaşma n bir 


şişleri 


konferansta bu meseleyi tartışıyorlar. 

Önemli bir belge olması ve halen Londra'da süren konferansta tartışılması nedeniyle 14 Ağustosta 


açıklanan bu Anayasa burada bir kez daha yayınlıyoruz. 


Dışişleri Bakanı Lord Carrington 


Anayasa önerisinin anahtarları 


İ Zimbabve. bütün yurttaşlarının yasa önünde eşit haklara sahip olacakları bağımsız , egemen bir devlet olacaktır. 

, "Anayasal" bir devlet başkanı bulunacaktır. 

, Hükümet başkanı, Meclisteki çoğunluğun desteğine sahip bir Meclis üyesi olan Başbakan olacaktır. Bakanları atama ve görevden alma yetkisi Başbakanın önerisi uyarınca kullanılacaktır. 


Å Parlamento bir Senato ve Meclisten oluşacaktır, Senato dolaylı yoldan seçilecek ve üyelerinin çoğunluğunu Afrikalılar oluşturacaktır. Senato, Meclisten geçen yasaları geri çeviremeyecek ancak erteleyebilecektir. Meclis genel oyla tek dereceli olarak seçilecektir. 


kanların talimatlarına uyacaklardır. K 


yacaktır. 
verilecek genel siyaset ve talimatlara UY 


ve uygulamalarından sorumlu olacakla: 


$. Bağımsızlıktan sonra belirlenecek bir süre için Mecliste az sayıda sandalye Avrupalı topluluğu tarafından seçilecek temsilciler için ayrılacaktır. 
Bu sandalyelerin, Meclisteki toplam sandalyelere oranı İngiltere Hükümeti ve Rodezyalı ilgili taraflar arasında görüşme konusu olacaktır. 


ğunun her türden kamu kuruluşunda 


© Parlamento anayasayı değiştirme yetkisine sahip olacaktır. Ancak anayasada bu değişikliğin usulü daha önce İngiltere'nin bağımsızlığını tanıdır Zı diğer ülkelerin anayasalarındakilere benzer olacaktır. 
` İZ. Anayasa yargının bağımsızlığını koruyacaktır 


rak kullanacaktır. 


makam oluşturulacaktır. 


B. Kamu görevlileri yasalara uygun olarak ba- 


tinde çalışacak olanları atama, görevden uzaklaştırma ve disiplin işlemleri bağımsız bir kamu hizmetleri komisyonu tarafından yürütülecektir. Anayasa kamu görevlilerinin emeklilik hakkını koru- 


O Polis ve savunma kuvvetleri komutanları, başbakan veya diğer sorumlu bakanlar tarafından 


edeceklerdir. Emniyet Müdürü ve Savunma Kuvvetleri Komutanları kendi kuvvetlerinin yönetiminden 


kuvvet için disiplin ve özlük işleri konularında yetkili birer bağımsız komisyon kurulacaktır. 

İÖO Kamu Hizmetleri Komisyonu ve diğer Hizmet komisyonları yüksek etkinlik standardını koruma ihtiyacını ve aynı zamanda nüfusun çoğunlu- 


oranda temisilr edilme yolundaki haklı taleplerini dikkate larik “atamacaktırı Kanu hizmetindeki belli üst kademelere atama yetkisi başbakana ait olacaktır ve o bu yetkisini ilgili komisyona danışa- 


J 1 Bütün haklar bir bildiriyle açıklanacak ve bunların uygulanmasıyla ilgilenecek bağımsız bir 


taslağını 


amu hizme 


RAHİP 


gun hareket ABEL 


MUZOREWA rdır. Her bir 


İYAABYR de kur- 
MÂ Gülüş savaşının. hizla yandi ge an Amith’ 
in bâşini çektiği beyaz azınlık yönetiminin gittikçe battığı bir dönemde, Smith: ve kafadarları kendilerini bataktan kurtarmak için son çare olarak bir seçime başvurdular. 


daha yüksek 


SEYİT ALPİN roman p V aa á 


ma m 


Ararattan göçmek zorunda kalan koçerler, Osmanlı Dağıstan Bey'in elinde bulunan düzlüğe yerleşirler, Düzlük aslında Türkmene aittir. Osmanlı Dağıstan Bey Koçerlerin Beyi H, Osman Bey'in kızı Kevok'u kendine alır, Kendi kızını ona verir, Koçer Beyin aşiretinde itibarı kalmamıştır, Kevok'un nişanlısı Memdız, Koçerler ve Türkmen öfkelidir, Osmanlı Paşasından intitam almak isterler. Çok değerli on kısrağı kaçı- 


rırlar. 


(80) 


Koca ters cevap vermiş 
"Ben halktan koparsam 


gücümü yitiririm gücümü yitirince de kimseye faydam 


dokunmaz" 


Bir gece o halk şaşkınlıktan ve hayrerten dopa kalır, Çünkü gecenin bin köşeli yılıdızı bey sarayı karanlıkta kalmıştır. 
Çalgılar sısmuş ağıt sesleri duyulmaktadır. Sözü uzatmıyalım, sabah dünya habere gider gelir. Haber tez duyulursa hayli berbattır. Bey anlaşılmaz bir derde giriftar olup tepesi üstü dikili kalmıştır. Ne kadar uğraşmışlarsa da bir türlü doğrultulamazmıs. Kuvvet kâr etmemiş olup beyin canını hwrpalamaktan öteye fayda getirmemiş. 

.BEYAKLI'nın. temsilcileri çağrılmış. 
Bey aklının temsilcileri: Vezir, vüzera, müneccimler, muvakkıtlar., remilciler, falcı, sırcı, gayb biliciler olup devaya dört elle sarılmışlar, Gelgör, deva imkansıza rast gelmiş. Çaresiz: Elimizden geleni ondan da fazlasını yapmışız. Bu derdin devası kendisi gibi sırdır. Nice sırrı aşikar etmişsek de buna güç 'yetirememişim , demişler. 

Dünyanın tüm saraylarından lokmanlar, hekimler çağrılmış. Bir türlü yoku var edememişler. Melil, mahzun dönüp kendi memleketlerine varmışlar. 

Halk saraya yakın gidip beyin feryad ü figanına kulak verirmiş. Dayanılmaz hal 


mr 


a m Eğ 


olup kör, topal geri çekilirlermiş. Kendilerine yapılanı :unutup beye acınırlammış, deva düşünürlermiş. Sonunda: Yav, bir de şu halk akıllısına danışak, onun ilmi varılmazdır. Ola ki, dermanı söyliye bize, demiş varmışlar. 


Varıp söylemişler. Halk akıllısı koca lafta- 


rını sonuna kadar dinledikten sonra gül- 


müş: Bu derde deva gayette kolaydır. Lakin devamlı değildir. Bu derdi dipten kaldıracak deva müşküldür. Bey aklı yukarda olduğundan dermanı yukarlarda arar. Ayağının dibindeki çareyi göremez. Saray bizden ne kadar uzaksa aklı da bizden o kadar uzaktır. Yediği, içtiği gibi, demiş Bin rica minnet, saraya vardırmişlar Haber beye ulaştırılmış ''Devayı ken diyle getirir bir -konuk gelmiştir” denil miş. Bey "Kim ola bu?" demiş. "Halk a kıllısı"' demişler. Bey kızmış "Onlar kend kolay dertlerine çare bulamazken bana ne ederler, "Yine de huzura kabul görmüş. 
Sormuş "Nedir bulduğun çare?" Cevap gelmiş "Hele hastalığını tamam et" "Ula gözü çapaklı koca, hastalığımı görmez misin? Daha ne anlatayım. Tepem de dikilip kaldım. Size göre rüzgar her şeyi önüne katıp götürür bana öyle mi gelir? Bana göre her şey rüzgarın peşine takılıp gider. 
Bedenimin ters duruşu, kafamı da ters düşündürür. Konağım dağın tepesinde ol. 
mayıp, dağ konağımın tepesindedir. Yağ mur yerden göğe doğru yağar, dağlar sivrisiyle toprağa çakılmış durur. İnsanlar tepesi üstü yürürler. Otların kökü yukardadır. Daha ne diyem... Bilmem fehmetiniş misin?" “Etmişim. Lakin sende bu gurur varken derman zordur. Senin kafa- 


nın içi terstir. Yine de bu sefer doğrultam seni, sonrasına gücüm yetmez." Halk akıllısı koca muhafızlara buyurmuş "falan yerde, falan köyde, falan mahallede, falan evde bir öksüz vardır. Günlerdir hasta olup tepesi üstü yatar. Beyin tersliğine sebep budur. Yastığı olmadığından kollarını kendine yastık yapar. Halsiz, zebun olduğundan ne £.udar çalışsa da boynunu doğrultamaz. Boynunu doğrultup yedirin içirin, Yeni libaslar giydirip şenlendirin." 
Varıp dediklerini eksiksiz yapmışlar. Bir de ne görsünler, Bey düzelmemiş mi!.. 


Şenlik, toy yapılmış. Dünya sese üne kaplırılmış. Gecenin bin köşeli yıldızı yeniden parlamış. 


Bey düzelmesine düzelmiş ama korkusunu atamamış, Halk akıllısı kocayı cağırıp sual eyler,"'Hastalığımı dipten temizlemeye ne etm.iiyim?" Koca sakalını sıvaziayarak demiş, "Sofran halkla bir olsun halktan saklın gizlin olmasın, beylik halka hizmettir. Bunu böyle bilesin." 

Bey derin fikretmiş "İyi ya bu böyle olunca beyliği ne edem, böyle beylik batsın.” demiş. Kocaya "Hizmetime gir, gir ki aklından faydalanam, faydalanam ki bir daha öyle olmıyam." demiş. Koca ters cevap vermiş "Ben halktan koparsam gücümü yitiririm. Gücümü yitirince de kimseye faydam dokunmaz." Teklifi kabul etmemiş. Bey hışımlanmış, hışmından 

dağ taş ur ufak dökülün.üş. Oyle ya, ilk defa buyruğu tepilir. Hem de halktan biri eper buyruğunu, muhafızlarını çağırtıp 


ferman etmiş $ 


DEVAM EDECEK 


Hatta 


Halkın önemli bir kesiminin katılmadığı bu seçimUsonucunda ıda yz laşmacı Afrikalı liderler- den Rahip Abel Muzorewa başbakanlığa getirildi. 
Ama ipler hâla İan 
Smith'in elindeydi. 

Dünya kamuoyu bu düzmece seçime şiddetle tepki gösterirken, seçimleri yerinde izlemek üzere Zimbabve'ye gönderilen İngiltere Muhafazakar Parti heyeti başkanı, "seçimler demokratik bir biçimde yapılmıştır” diyordu. 

Muhafazakar Parti yöneticileri iktidara geldiklerinde Muzorewa yönemini "yasal hükümet'' olarak tanıma ve 1960'ların ortasından bu yana bu ülkedeki beyaz yöne- 


time . karşı uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırma eğilimindeydi- 


ler 


KAZIN AYAĞI 


vE iktidara 
MA geldikten sonra 


Muhafazakar Parti kurmayları böyle bir adımın İngiltere'ye çok büyük sorunlar yaratacağını görmeye başladılar. 

Böyle bir tutum Rusya'ya karşı izledikleri siyasetle: tutarlı değildi. 

"Çünkü"' diyordu İngiliz dışişlerinden bir yetkili, 'Muzorewa'yı tanıyacak olsak , bütün Afrika devletlerini karşımıza alacaktık. Ayrıca onlarla birlikte hareket eden birçok Asya ve Latin Amerika ülkesi de bizim böyle bir davranışımızı hiç de hoş karşılamayacaktı. 
müttefiklerimizin büyük bir kısmı da bu konuda bizden farklı düşünüyordu. 

"Üstelik Rusya'ya rahatça at koşturabileceği bir alan hediye etmiş olacaktık." 


LUSAKA'DA 
ATILAN ADIM 


NGİLTERE için en 

zorlu sınav ağustos- un ilk haftasında Zambi- ya'nm başkenti Lusaka’ 
da toplanan "İngiliz Milletler Topluluğu" zirve toplantısıydı. 

Afrikalı liderler Zimbabve meselesine bir nirengi noktası olarak bakıyorlardı. Beyazların kuklası bir yönetimin tanınması, onların İngiltere ile ilişkilerini askıya almak için yeterli bir gerekçey- di. 

Üstelik toplantıya katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ilk kez böyle bir toplantıya katılacak olan Thatcher in ne diyeceğini merak! 
bekliyorlardı. 


Londra'da Rodezya (Zimbabve) sorununa bir çözüm aranırken, Afriku ve tüm dünya halkları Zimbabve Yurtsever Cephesine destek oluyor. Fotoğrafta, Mozambik'te Zimbabve halkı lehine yapılan bir gösteri, 


Lusaka'da atılan adım ve değişen tutum - 


Toplantının açılışında bir konuşma yapan Bayan Thatcher'in şu sözleri coşkun alkışa neden oldu; 

"İngiltere hükümeti, kendini Rodezya'da gerçek bir siyah çoğunluk yönetimini gerçekleştirmek amacıyla bağlı saymaktadır"' ve "Amacımız Rodezya'da İngiliz Milletler Topluluğunun ve uluslararası toplumun bütün üyelerince kabul edilebilir bir temelde yasal bir bağımsızlığı gerçek- 


lestirmektir " 
AÇIK 
BIR TUTUM 
DEĞİŞİKLİĞİ 


AYAN Thatcher'in 

bu konuşması daha öncekilerden oldukça farklıydı. Bayan That-- cher, Zimbabve'de kurtuluş mücadelesi veren kuruluşları Rusya'nın güdümündeki örgütler olarak görüyordu. 

Bu örgütlerin Zimbabve'de yönetimi elde etmesine yolaçacak bir hareketin bu yörenin Rusya'nın yönetimi altına girmesi anlamına geleceğini sanıyordu. 

Ancak yeni hükümette Dışişleri Bakanlığına getirilen Lord Carrington tecrübeli bir devlet adamıydı. Uzun yıllar İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğini yapmış, daha sonra da Savunma Bakanlığı görevinde bulunmuş olan 
Lora Carrington, asıl Muzorewa yönetiminin tanınmasının Rusya'ya imkan sağlayacağı görüşündeydi. 

Bir İngiliz diplomatı, “Tutum değişikliğinde, 
Lord Carrington'un payıbüyük"'diyordu. 

Lord Carrington ve yardımcıları Bayan 
Thatcher ve Muhafazakar Partinin farklı düşünen 


yöneticilerini ikna etmeyi başardılar. 

Afrikalı liderlerin Lusaka'da estirdikleri hava, Bayan Thatcher'in Zambiya Devlet Başkanı Kenneth Kaunda, Tanzanya 


Devlet Başkanı Julius Nyerere, hatta Avustral- ya Başbakanı Molcolm 
Fraser ile yaptığı görüşmeler eski düşüncelerin hatalı olduğunu ortaya 
koydu. 5 

Böylece Lusaka'da eskiye oranla açıkça farklı bir tutum takınılmasına yol açtı. 


BİR BASIN 
TOPLANTISI 


ONDRA'daki ziyaret programının 14 
Ağustos tarihli bölümünde, öğlen saat 12.30'da Dışişleri Bakanlığında bir basın toplantısına katılaci ız belirtilmişti, ni düzenleyen 
Enformasyon Dairesi, böyle bir basın toplantısının, yabancı gazeteciler için ilginç olacağını düşünmüştü. 

Bir saat düzenliği içinde uygulanan program uyarınca tam vaktinde İngiltere Dışişleri Bakanlığına geldik. Kapıda sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Kimlik kontrollerinden geçtik. Ve bir bagan görevlinin eşliğinde giriş holünün hemen sağındaki büyük basın toplantısı salonuna alındık. 

Yüksek tavanlı salonun duvarları oldukça eski, ancak değerli tablolarla süslüydü. Ortada uzun bir masa. Bizim bir yer bulup oturmamızdan kısa bir süre sonra diğer gazeteciler de salonu doldurdu. 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı he gün saat 
12.30 -12.49 o arasında basın toplantısı yaptığından çok sayıda gazeteci bu toplantıya katılıp, gelişmeler hakkında bilgi alabiliyor. 

Ancak yanımızda otu- 


ran bir gazeteci, "Bugün. 


ilgi çök fazla, herkes bir koku aldı galiba" dedi. 

Saat tam 12.30'da kapı açıldı ve önde çok şık giyinmiş, hoş bir genç hanım, ardındanda dört beş tane genç adam içeri girdi. 

Gençler ellerindeki yazılı metinleri dağıtıyorlar 


Inailtere Rusva tehdidine karşı Ücünçü Dünya ülkeleriyle yakınlaşmanın yollarını arıyor 


Bugün “Muzorewa”yı tanıyacak olsak, bütün Afrika'yı karşımıza alacak, Rusya'ya rahatça at koşturabileceği bir alan 

hediye etmiş olacaktık” diyorlar 


Muhafazakartar beyazların önceleri yaptığı düzmece seçimin “yasal” olduğunu 


savunmuşlardı 


Önümüze konulan metnin başlığına bakıyoruz: "Rodezya: Anayasa konferarsı,, 10 Eylül" Tam zamanında gelmişiz, Dışişleri Bakanlığının basın toplantısına. 

Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü olan genç hanım, kısaca yazılı metni özetliyor. İngiltere başkanlığında yapılacak konferansa, bir taraftan ZANU (Zimbabve Afrika 
Ulusal Birliği ve ZAPU (Zimbabve Afrika Halk Birliği), diğer taraftan Salisbury'deki yönetimin davet edildiğini belirtiyor. 


MAKİNALI TÜFEK 
GİBİ SORULAR. 
VE CEVAPLAR 


AYAN konuşmasını bitirince soru yağmuru başlıyor. 

"İan Smith toplantıya çağrılacak mı?" 

"Davetiye Lusaka'da 
ZAPU'ya, Maputo'da 
ZANU'ya, Salisbury 'da da Muzorewa. hükümetine verildi." 

"Yani İan Smith toplantıya katılabilecek mi?' 

"Toplantıya her iki taraf da 12'şer kişilik heyetlerle katılacak- Heyet: - te kimlerin yer alacağını belirlemek, ilgili heyet başkanına düşüyor." 

"Smith gelirse İngiltere onun ülkeye girmesine izin verecek mi?" 

"İngiltere (o heyetlere dahil olanların konferans için gelmelerini engellemeyecek." 

Böyle kısa sorular, kr- sa cevaplar akıp gidiyor. 
15 dakikalık süre biter 
bitmez toplantı bitti denilmesine gerek bırakmaksızın herkes ayağa fırlayıp salonu terk ediyor 

Alışmadığımız bir tür den basın toplantısı. 


BAŞARILI 
BIR MANEVRA 


Ñ ONRADAN bir 
İngiliz gazeteci ile görüşüyoruz: "'Başarılı bir manevraydı doğrusu" diyor, "Ben beklemiyordum böylesine kolay 


adım atabileceklerini. Ama sanırım bu başarıda en büyük pay Dışişleri Bakanı Lord Carrington'a ait. Ancak onun gibi tecrübeli bir hariciyeci böyle bir manevrayı gerçekleştirebilirdi. Ama ne olursa olsun, İngiltere Milletler Topluluğu önünde olsun, çeşitli Üçüncü Dünya ülkeleri önünde olsun, durumunu kurtardı." 

Bir İngiliz diplomatı da bu görüşe katılıyor. 
“Bizi yıpratabilir böyle bir konferans, Ama gene de birşey yapmadan durmaktan iyi. Her halde, atacağımız adımın haklılığı herkes tarafından kabul edilecek. Konferansı çıkmaza sokan sorumluluğu üstlenecek, Üstelik herkes de önceden böyle bir konferansa katılmayı kabul etti." 


DİĞER 
MESELELERDE DE 
ÜÇÜNCÜDÜNYAYA 

DOĞRU 


ERCEKTEN Bayan Thatcher'in hükümeti. kendisi ile Üçüncü Dünya ülkeleri arasındaki önemli bir barikatı aşma yolunu tutmuş gözüküyor. Bunu yakında başka adımlar da izleyebilir 

Örneğin, Bayan 
Thatcher, şahsen İsrail' 
den yana bir tavır almakla birlikte, Filistinliler konusunda İşçi Partisin- den daha anlayışlı bir tutum dlıyor. 

Ayrıca, Thatcher hükümeti, Çin Halk Cumhuriyetine dikine havalanabilen Harrier tipi jet savaş uçaklarından 250 tane kadarının satılması kararını almaya hazırlanır yor. 

Aynı şekilde, Sovyet tehdidine maruz olan ülkelere daha fazla ekonomik ve askeri yardım yapılmasını öneriyor. 

Butun bunlar, İngiltere'nin yeni hükümetinin Üçüncü Dünya ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurma çabalarının örnekleri. 
Aynı zamanda da Sovyet basınında Thatcher hükümetini hedef alan eleştirilerin de nedenleri. 


Yarın: 


Değişen Londra 


lili imei 


İngiltere'nin dış politikasının şekillendirdiği, geleneksel tarzda inşa edilmiş Dışişleri Bakanlığı binası 


